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Door Frank Weijers

Beste medeparochianen,

Onlangs was ik een paar dagen op Texel waar ik een
mooie strandwandeling maakte op het uiterste puntje
van het eiland. lk genoot van de schoonheid en
elementen van de natuur maar ook van de rust en de
uitgestrektheid van het strand met op de achtergrond
de vuurtoren als baken voor de schippers. En zo op het
strand lopend probeerde ik mij een kleine voorstelling
te maken hoe het Joodse volk zich gevoeld moest
hebben toen ze met Pesach werden weggeleid uit
Egypte. Met het Egyptische leger in de achtervolging
zaten ze als ratten in de val bij de zee. Maar God gaf ze
via Mozes een veilige doorgang. Het volk van Israel kon
daarna werken aan de wederopstanding van het volk
en het land en verder bouwen aan hun toekomst.

U en ik zullen vast ook wel zelf ooit een kleine of grote
wederopstanding hebben meegemaakt. Of dit nu was
met gezin, studie, ziekte of sport, het gevoel van er
weer (bovenop) zijn voelt fijn. Ik weet niet hoe u het
ervaart maar het feit dat onze parochie kan en mag
blijven bestaan voelt ook bijna als een
wederopstanding. Het geeft ons de kans en ruimte
verder te kunnen gaan en met elkaar te blijven bouwen
aan de toekomst.

De 40-dagen tijd loopt ten einde. Het grote feest van
Pasen en de wederopstanding van Jezus gaan wij
binnenkort vieren. Hij die op deze manier onze zonden
op zich nam en een weg baande naar eeuwig leven.
Naast het kruis zie ik ook de steen of rots voor het graf,
een belangrijk symbool met Pasen en in de Bijbel.
Petrus wiens naam rots betekent en waar onze kerk op
gebouwd is. Of de rots waar Mozes in opdracht van God
op sloeg om bij de tocht door de woestijn water voor
het volk te geven. Laat de steen die voor het graf van
Jezus is weggerold voor ons de bron openen naar dat
water en het licht. En net zoals de vuurtoren op het
strand een baken is, wij in een rotsvast geloof kunnen
vertrouwen in onze eigen wederopstanding.

Namens de redactie wens ik u een zalig Paasfeest.



Al jaren kijken velen op Witte Donderdag naar de Passion.
Ik hoorde dat het thema van de Passion dit jaar zal zijn: ‘Leun op mij.
Hierbij moest ik meteen denken aan een lied van Ruth Jacott met
dezelfde titel: “Leun op mij".
De eerste zinnen van dit lied zijn:

“Als het lijkt alsof niemand naar je kijkt.

Als je denkt dat iedereen je soms ontwijkt..

Leun op mij... "
Als je die zinnen goed tot je laat doordringen, dan besef je hoe toepasselijk ze zijn op het leven
van Jezus, met name de laatste dagen van zijn leven.
Genegeerd worden, niet serieus worden genomen, je telkens moeten verantwoorden voor je
woorden en daden en ga zo maar door.
Je door iedereen verlaten voelen, ook door God (zijn Vader): “God, mijn God waarom hebt Gij
mij verlaten”. Woorden van Jezus op het kruis.
Dat terwijl juist velen naar Hem keken en naar Hem luisterden, al dan niet met een verborgen
agenda (zoals de Farizeeén).
De kracht van het lied van Ruth Jacott is dan ook dat als jij denkt dat er niemand meer is je op
‘haar’ mag leunen. Dat er dan iets/iemand is om op te leunen.
Dat iets/iemand kan ook God zijn. Zoals bij het tweetal, God en ..., die samen over het strand
lopen, waarbij ze aan het eind van hun tocht terugkijken. Af en toe zag je dan maar één paar
voetstappen op het strand. En God zegt dat waren de momenten waarop ik je heb gedragen,
dat waren de momenten waarop je op Mij mocht leunen.
Zo'n steun en toeverlaat mogen ook wij voor elkaar zijn.
Af en toe iemand op je laten leunen, af en toe iemand dragen, uiteraard figuurlijk.

Dat is PASEN!
Ik wens een ieder dan ook van harte een Zalig Pasen toe.

Paul Leferink




KERK*BALANS

Resultaten Kerkbalans

Graag willen wij iedereen danken voor de geslaagde medewerking aan de actie
KERKBALANS 2023:

- alle vrijwilligers, die de informatie huis-aan-huis hebben bezorgd;

- alle parochianen die financieel bijdragen.

Op basis van de toezeggingen en betalingen tot heden mogen we verwachten dat het
streefbedrag van € 55.000 gehaald gaat worden!

Veel mensen hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een vijfjarencontract met de
parochie te sluiten, waardoor de Kerkbijdrage volledig aftrekbaar is van de
inkomstenbelasting, zonder de ingebouwde drempelwaarde. Mocht u dit alsnog willen
overwegen, zoek dan even contact met penningmeester Henk Meijer.

Hartelijk bedankt voor uw bijdragen!

Het parochiebestuur

2023

Actle
Kerkbalans




OPEN KERK

- ledere vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur is er Open Kerk in
Open Haven.

Regelmatig mogen wij parochianen ontmoeten, maar wij
begrepen ook dat het nog niet bij alle parochianen bekend was.
Vandaar dat wij dit bericht onder u aandacht brengen en nodigen
wij u van harte uit om eens langs te komen.

Het is een informele ochtend samen met de PGZ, waarbij gratis een kopje
koffie of thee wordt geschonken. De beide kerkdeuren staan open, zodat u langs kunt
komen om een kaarsje aan te steken, te bidden of even stil te zijn.

Op deze ochtend is iemand van het pastorale team aanwezig.

Ook is er ieder eerste vrijdag van de
maand een middagpauzegebed,
van 11.45 tot 12.15 uur. Te weten:

- 7 april

-5 mei

-2juni

-7julien

- 4 augustus.

Hierbij bent u van harte uitgenodigd!

Namens het pastorale team
Lia van Brakel

Vervoer naar / van de kerk
Wilt u graag een viering bijwonen in de kerk maar niet goed naar de kerk kunnen komen?
Omdat lopen niet meer zo goed gaat? Of liever niet alleen naar de kerk gaat?

Laat het weten! Graag minimaal 24 uur van te voren. Dan regelen wij vervoer voor u.

Contactpersoon: Gerrit Thiele

tel: 06-29036687 &
&*» ®



AGENDA

zondag 2 april 2023 Palmpasen

Donderdag 6 april 2023 Witte Donderdag

Vrijdag 7 april 2023 Goede Vrijdag

Zondag 9 april 2023 Pasen

29 april t/m 7 mei Meivakantie

donderdag 18 mei 2023 Hemelvaartsdag

Zondag 28 mei 2023 Pinksteren

8 juli t/m 20 augustus 2023 Zomervakantie

14 t/m 22 oktober 2023 Herfstvakantie

Elke vrijdag van 10-12u Open kerk in Open Haven

Onderstaand staan de voorlopige verschijningsdata van het parochieblad voor 2023.
Tevens vindt u de uiterste inleverdatum indien u een copy voor het blad wenst in te leveren.

Uiterste inleverdatum copy Week van verschijnen
25 april 2023 8 mei 2023

20 juni 2023 3 juli 2023

Weet u dat.....

- De Parochie haar eigen website heeft: www.parochiezeewolde.nl

- Een viering live mee kunt kijken. Ga naar www.parochiezeewolde.nl. Op de homepagina
vindt u de knop LIVESTREAM.

- De Parochie haar eigen Sterre der Zee app heeft. Hoe u deze kunt downloaden en kunt
gebruiken vindt u op onze website.

Verhuisbericht

Per 1 april is het nieuwe adres van Corrie Mulders-van Arendonk:

Regenboog 441

8254 AG Dronten
Tel: 0321-848111




van der Sluijs

"Graag kijk ik naar
wat ons verbindt en
overeenkomt "

Maak kennis met...

1. Stel je even voor:

Leonie van der Sluijs — Philipsen, geboren in Qirlo-Venray in
Limburg. Getrouwd met Henk en we hebben 2 kinderen.
Woon sinds 1986 in Zeewolde. Ben werkzaam geweest in
de thuiszorg/wijk verpleging en op een zorgboerderij.

2. Waar kennen we je meer van?

Contactpersoon van de bezoekgroepen. Bezoek ouderen
en zieken. Kerkpoetsgroep. Taizé werkgroep. In eerdere
tijden van de oecumenische werkgroep en
kinderwoorddienst.

3. Wie of wat is een inspiratiebron voor jou

Mijn inspiratiebron in oecumene in het algemeen en
broeder Roger van de broedergemeenschap in Taizé, in het
bijzonder. Ik ben daar een paar keer geweest. Wij zijn daar
christenen onder elkaar en vallen alle muurtjes van
katholiek, protestant, evangelisch enz weg. De eenvoud en
de rust die ik daar ervaar geeft kracht en inspiratie.

4. Noem eens een mooie herinnering aan het geloof?
Een mooi geloofsherinnering is een gesprek met een
broeder in Taizé over twijfels en zoektocht in mijn geloof.
De essentie van het gesprek: “Je bent ook een kind van
God. Je mag naar Hem toe gaan. Hij gaat met je mee” En
het daarna ook voelen en ervaren.

5. Wat zijn je hobby's?
Wandelen, lezen, puzzelen, yoga.

6. Vraag van Monique Henkens: Wat vind je de
meerwaarde om zowel aan de PGZ als bij Sterre der Zee
verbonden te zijn?

Graag kijk ik naar wat ons verbindt en overeenkomt. Om zo
te leren en te verdiepen in mijn/ons geloofsleven. Ik voel
me in beide kerken thuis. Het mooie is dat beide kerken in
Open Haven zijn.

7. Wat is nog een grote wens van je?

Naast dat we nog lang , samen met de PGZ, mogen blijven
kerken in Open Haven, een reis naar onze sponsor
gezinnen in Sri Lanka.

8. Wie wijs je aan en wat is je vraag aan hem/haar

Lia van Brakel. Vraag: Hoe ervaar je het pastorale werk wat
je nu doet voor de parochie en waar haal je de inspiratie
hiervoor vandaan?



In memoriam

Corry Huiberts - Commandeur 92 jaar

Corry werd geboren op 19 maart 1930 op een boerderijin de Noord
Beemster als één na jongste dochter in een gezin van 7 dochters. De
kindertijd verliep zoals bij zovelen met school, kerk en helpen op de
boerderij en spelen met de zussen. Op een dansavond in Purmerend
leerde Corry, Piet kennen met wie ze later getrouwd is. Dat betekende
verhuizen, van de kleigrond in de Beemster, naar de veengrond in de
Broekermeer. Volgens velen geen verbetering. Samen kregen ze drie
kinderen. In 1982 kregen ze een kavel toegewezen aan de Winkelweg in
Zeewolde. In 1984 zijn ze samen hier naar toe verhuisd, toen hun nieuwe woning gereed was.
Hier heeft Corry bijna tot het laatst toe gewoond eerst samen en vanaf 2006 “alleen” na het
overlijden van haar man Piet. Samen genoten ze na hun pensioen van het bridgen en
klaverjassen. De laatste maanden liet haar gezondheid haar steeds meer in de steek en via
Nijkerk verhuisde ze naar Amersfoort. Hier is ze op 8 maart toch nog vrij onverwacht
overleden. Op 13 maart hebben we tijdens de afscheidsviering in Open Haven afscheid van
haar genomen. In deze viering lazen we een tekst van Hans Stolp: “Ga maar, en ga in vol
vertrouwen”. Vertrouwen dat je op de drempel wordt opgewacht en je geliefden je vol
verlangen mee willen nemen naar het nieuwe land.

Wij vertrouwen er op dat Corry nu in dat nieuwe land mag zijn.

Wij wense de familie de komende tijd veel kracht en sterkte toe!

Onze trek-tocht door de vasten!

Het centrale symbool van deze vasten
is een touw. Dit touw ligt vanaf de
lezenaar waarop de Bijbel ligt. Hiermee
drukken we uit dat wij ons verbonden
weten met de Woarden uit de bijbel
en dat we in de liturgie elke keer
opnieuw horen over
aanknopingspunten:
- tussen de Bijbel en onze levenswijze;
- tussen de Bijbel en ons omgaan met
de schepping en het Verbond;
- tussen de Bijbel en onze inzet voor
een rechtvaardige wereld waar het
goed leven is voor iedereen.




VV u het leven is verschenen
en het licht is opgegaan,
rest ons nog met open ogen
in zijn voetspoor voort te gaan.

“f — Uit: Voor onderweg, 101 schriftliederen
Tekst: Henk Jongerius en Jan Raas




zondag 26 mrt
10.00 uur

zondag 2 april
10.00 uur

Eucharistieviering
5e zondag vd 40 dagentijd

Woord en communieviering P. Leferink
6e zondag vd 40 dagentijd

Palmzondag

Lector: GJ. van Dongen
Koster: R. Stepho
Koffie: Fam. Seesing

Lector: A. Koning
Koster: G. van Mispelaar
Koffie: G. Diele en R. Huiden

donderdag 6 apr Woord en communieviering P. Leferink

19.30 uur

vrijdag 7 april
15.00 uur

vrijdag 7 april
19.30 uur

Witte donderdag
m.m.v. parochiekoor

Kruisweg
Goede Vrijdag

Kruisweg
Goede Vrijdag

Lector: C. Stoffels
Koster: I. Wedemeijer

Lector: NVT
Koster: P. Vale

Lector: V.v.d. Helm
Koster: P. Wentzel

zaterdag 8 april Woord en communieviering P. Leferink Lector: G.J. van Dongen
21.30 uur Paaswake Koster: R. Stepho
m.m.v. Voice
zondag 9 april  Woord en communieviering P. Leferink Lector: A.Koning
10.00 uur Paaszondag Koster: G. van Mispelaar
m.m.v. parochiekoor Koffie: Fam. Verschure
zondag 16 april Woord en communieviering DOP Lector: NVT
10.00 uur Koster: I. Wedemeijer
Koffie: V. Mul en F. v. Bakel
zondag 23 april Woord en communieviering P. Leferink Lector: C. Stoffels
10.00 uur Koster: P.Vale
Koffie: M.v.d. Zwet/T. Egberts
zondag 30 april Eucharistieviering R. Maas Lector: G.J. van Dongen
10.00 uur Koster: R. Wentzel
Koffie: Fam. Rennen
zondag 7 mei Woord en communieviering DOP Lector: NVT
10.00 uur Koster: R. Stepho
Koffie: Fam Seesing
Kinderopvang

Elke zondag kan er tijdens de viering (weer) gebruik gemaakt worden van kinderopvang. Wil je naar
de kerk, maar zijn de kinderen nog te klein om een uur stil te luisteren? Neem de mogelijkheid om
ze naar de opvang te brengen in Open Haven, ruimte rechts naast de toiletten. Ze zijn meer dan

welkom!
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Reis naar Taizé

Misschien bent u wel eens in Taize geweest en smaakt het naar meer? Of wellicht bent u nog nooit
geweest maar altijd al eens willen gaan?

De reis is bedoeld voor volwassenen vanaf 30 jaar en is van zondag 29 mei tot en met zondag 4 juni.
Er is ook een mogelijkheid om van woensdag 31 mei tot en zondag te gaan. Dit jaar gaat er vanuit
Zeewolde, ook een jongeren groep (18 -30 jaar) naar Taizé. Dit wordt georganiseerd door de PGZ .

Taizé is een klein gehucht in de Bourgogne in Frankrijk, niet ver van Cluny en ligt op een steile heuvel
aan het dal van de rivier de Grosne. In 1940 stichtte Roger Schutz (1915-2005) hier een

communiteit, waarin verzoening en gemeenschap centraal staan. De gemeenschap telt inmiddels
broeders van vele christelijke tradities uit ongeveer twintig verschillende landen.

Je bent te gast bij de broeders maar slaapt in je eigen tent, caravan of in de barak. Eventueel kun je
kiezen om in een b&b in het dorp te overnachten. Drie keer per dag is er een gebedsdienst waarin
we luisteren naar lezingen, zingen veel liederen en er een moment van stilte. De 3 maaltijden per
dag zijn eenvoudig. Er zijn Bijbelstudies, workshops, wandelen in de stilte tuin of omgeving.

Wilt u meer informatie over de reizen:
Leonie van der Sluijs

06-36367372
Ihhvandersluijs@gmail.com

Film Laudato Si

M. Henkens wees ons op een artikel in het het blad "Samen Kerk" van maart 2023. Hierin
staat op pagina 17 een stuk over de film Laudato Si (De brief).

De film gaat over de crisis van de aarde en de impact op mens en natuur. De titel verwijst
naar de brief van paus Franscicus uit 2015 over onze opdracht zorg te dragen voor de
meest kwetsbaren en voor de aarde.

In deze film/documentaire wordt het woord vooral gevoerd
door de mensen die het meest onder de klimaatverandering en

de verwoesting van het milieu te lijden hebben.

De film is via youtube of via theletterfilm.org. te bekijken.

(bron: Samen Kerk maart 2023)
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UITNODIGING

Dialoog —wandeling 23 april

De Dag van het Jodendom op 17 januari 2023 had als titel ‘Sterke vrouwen in jodendom en
christendom.” Rond dit thema organiseert de werkgroep Jodendom van het Bisdom Haarlem-
Amsterdam op zondagmiddag 23 april a.s. een dialoogwandeling.

Tijdens die wandeling door de binnenstad van Amsterdam zullen we kennismaken met verhalen over
Joodse en katholieke vrouwen en hun betekenis voor de eigen gemeenschap en de samenleving.
Boeiende verhalen over boeiende mensen: van de middeleeuwse begijnen en zusters Clarissen tot de
zussen Sophie en Betje Lazarus, die veel hebben gedaan voor de verbetering van de
arbeidsomstandigheden in de Amsterdamse diamantindustrie.

De wandeling zelf begint om 13.30 uur in het Begijnhof aan het Spui. Rond 14.30 uur worden we
verwacht in het Joods Museum voor een speciale rondleiding over het thema. We eindigen de
middag met koffie en thee in de gemeenschapsruimte van Sant’Egidio naast de Mozes en Adronkerk
aan het Waterlooplein. Daarbij is gelegenheid ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen aan de
inleidsters. De middag eindigt rond 16.15 uur.

Deelname aan de dialoogwandeling inclusief het bezoek aan het Joods Museum is gratis. Wie echter
in het bezit is van een Museumjaarkaart vragen we vriendelijk deze mee te nemen.

Het aantal plaatsen voor deze middag is beperkt. Meld u daarom véor 15 april aan via
wandeling23april@gmail.com . U ontvangt dan nadere informatie over de wandeling en het bezoek
aan het Joods Museum.

S TFITILE
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Horizontaal

1 Naam van dertien pausen 10 Zeepwater 11 Boterton 13 Luim
15 Showworstelen 17 Kluitenfijnmaker 19 Broer van Kain en
Abel 20 [taliaanse staatsomroep 21 Motorrijtuigenbelasting
(afk.) 23 Deel van een keyboard 25 Uitvindersroep 27 Bijbelse
streek 28 Loofboom 29 Aanwijzend vnw. 30 Zitplaats 31 Onge-
woon 37 Dikke stapel 39 Keukenkruid 40 Arabische vorst
42 Verwerven 43 Stad aan de Aire in Yorkshire 45 Baskische
terroristen (1959-2018) 46 Opening 47 Grafheuvel 49 Intensive
care (afk.) 50 Bouwval 52 Tentakel 54 Lied 56 Tijdspanne
58 Aartsbisschop.

Verticaal

2 Spoorwegbedrijf 3 Kloosterzuster 4 Genummerd werk van
een componist 5 Maanstand (afk.) 6 Betekenis van het Griekse
woord ‘'nyx’ dat 61x in het Nieuwe Testament voorkomt 7 Open
strook in een bos 8 Plechtige inkomst 9 Kerkscheuring
12 Heerlijk 14 Ecclesiastisch 16 Romeinse politicus (234-149 v.
Chr.) 18 Kruidenmengeling en voorganger van hop bij de bier-
bereiding 22 Tweede stad van Tsjechié 24 Uitroep 26 Gemeen-
te in Gelderland 29 Volksverspreiding 32 Kikvorsachtige
33 Sierplant 34 Stad in Italié 35 Joods geschrift dat negenen-
dertig Bijbelboeken bevat die ook in het Oude Testament voor-
komen 36 Bedevaartganger 37 Vrome protestant 38 Duit-
se omroep 41 Nederlandse zangeres 44 Kortschrift 48 Ding
van weinig waarde 51 Gevangenis 53 Diepte tussen zandban-
ken 55 Grand prix (afk.) 57 Muzieknoot.
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Oplossing volgt in volgende parochieblad

Oplossing puzzel jaargang 6
nummer 1
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Parochie Sterre der Zee

Kerkplein 8

3891 ED ZEEWOLDE

e-mail: secretaris.rkzeewolde@gmail.com

Pastor

pastor PJ.M. (Paul) Leferink

Pauwoog 34

3892 EP Zeewolde

tel: 036 — 5310924 (bereikbaar iedere werkdag,
behalve op maandag)

e-mail: pastor.rkzeewolde@gmail.com

Pastoraal team

Paul Leferink - pastor,
pastor.rkzeewolde@gmail.com

Mw. L. (Lia) van Brakel - pastoraal begeleider
e-mail: liavbrakel@gmail.com

tel: 06-24328822

Dhr. H.EM. (Henk) Meijer - pastoraal begeleider
e-mail: hfmmeijer@gmail.com

tel: 06-12996958.

Vice-Voorzitter

Dhr. PA.M. (Piet) Verschure

Dwingelderveld 5

3894 BB Zeewolde

tel: 06-57209483

e-mail: parochiebestuur.rkzeewolde@gmail.com

Secretaris

Mw. E. (Elselies) Verkleij.

Kerkplein 8

3891 ED Zeewolde

e-mail: secretaris.rkzeewolde@gmail.com

Penningmeester
Dhr. H.EM. (Henk) Meijer

Smaragd 79

3893 ES Zeewolde

tel: 06-12996958.

e-mail: penningmeester.rkzeewolde@gmail.com

Leden parochiebestuur

Mw. JL.EIL (Janneke) den Brok

tel: 06-53334897

Dhr. GJ.M. (Gert-Jan) van Dongen
tel: 036 — 5228807

Mw. M. (Monique) Smit

tel 06-46515348

Bankrekening parochie
Rabobank Flevoland,
IBAN: NLO7RABO0112557856

Ook voor uw vrijwillige bijdrage
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STERRE DER IEE

Ledenadministratie
Mw. V. (Veerle) van der Helm
email: leden.rkzeewolde@gmail.com

Liturgie
Dhr. G.J.M. (Gert-Jan) van Dongen
tel: 036 - 5228807

Diaconie
Mevr. T. (Tiny) Schor- Bakker
tel: 036 - 5223372

Catechese
Mevr. A.A.M. (Angenita) Gieling- van Wijk
tel: 06-81315903

Bezoekgroep - omzien naar elkaar
Mevr. L. ( Leonie) vd Sluijs

tel: 06-36367372

e-mail: Ihhvandersluijs@gmail.com

Vervoer naar / van de kerk
Dhr. G. (Gerrit) Thiele
tel: 06 29036687 (min 24 uur van tevoren)

Coodrdinatie kosters
Dhr. G.B. (Gerard) van Mispelaar
tel: 036 -5221122

St. Katholiek Onderwijs Zeewolde (SKOZ)
Dhr. R.M. (Roel) Hijne
tel: 06-39276505

Kerkcentrum Open Haven
Kerkplein 8

3891 ED Zeewolde

tel: 036 - 5222255
www.openhaven.nl

Beheercommissie “Open Haven”

Voorzitter: Gert van Es 06-22748917

e-mail: vz@openhaven.nl

(elke vrijdag van 09:00-12:00 uur aanwezig in Open Haven)
secretaris: Geert Meijer

e-mail: secr@openhaven.nl
vertegenwoordiger parochie: Cees Stolk

Parochiele Caritas Instelling (PCl)

Dhr. J. (Jeroen) van Kampen (voorzitter)
tel: 036 - 5228770

e-mail: pci.rkzeewolde@gmail.com
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De kinderen Muis ontdekken een hele rij schilderijen
in de kerk. Ze bekijken ze allemaal. Van schrik rennen
ze naar kikker. ‘Kik, er is iets ergs!’ ‘Vertel eens,’ vraagt
Kik rustig, want meestal is hun paniek voor niks. ‘De
schilderijen langs de muren,’ zeggen ze, ‘die vertellen
een verhaal over Jezus... Maar het is helemaal niet
leuk!!” Met grote ogen vertellen de muizen: ‘lezus
werd vastgebonden! En toen kreeg hij een prikkende
kroon op! En toen ... moest hij een heel zwaar kruis
dragen!’ Ze kijken ontdaan. ‘Hij viel steeds op de
grond, zo zwaar was het! En toen ... en toen...’

Nu beginnen ze echt te huilen. ‘lk weet het,

muisjes,” zegt Kik, ‘Het is een droevig verhaal’.

Q KOK

De muisjes snikken: “Waarom hangt dat in de kerk??’
Kik vindt het een goede vraag. ‘Om niet te vergeten

wat Jezus heeft meegemaakt. Wat zag je op het laatste
schilderij?’ Ze snikken: ‘Hij werd in een graf gelegd.
Dood. ‘Ja’ zegt Kik- ‘Maar daarna gebeurde er iets.

Op Paasmorgen kwamen vrouwen bij het graf. Het was
leeg. Er zat een engel, die zei: “Jezus is verrezen uit de
dood! Vertel het aan je vrienden!” Zo begon een
nieuw, BLIJ verhaal!’ “Waarom is daar geen schilderij
van?’ piept Mitzi. Kik denkt na. ‘Het is er wel, maar
geen schilderij. Het is ... Licht. Let maar op.’ En in de
nacht van Pasen zien de muisjes het: de Paaskaars!
Eén vlammetje licht breekt de duisternis. De kerk is
ineens vol leven!

Wat we elke Paasmorgen weer lezen,
dat de Heer uit het graf is verrezen,
geloof jij dat dat te bewijzen is?
Of geloof je in de verrijzenis?

Geloof jij wat je ziet met je ogen

als de lente weer komt aangevlog'en,

dat er méér dan het grauwe en grijze is?
Geloof jij in de verrijzenis?

Al het leven is zegen van boven,

of je 't wel of niet wilt g’eloven.

En maar één die daarvoor te prijzen is:

Dank U, God, voor de verrijzenis!

Als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan,

moeten wij ook geloven dat God de mensen
die vol vertrouwen in Jezus zijn gestorven,
bij zich zal halen, samen met Jezus zelf.
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