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Door Frank Weijers

Beste medeparochianen,

Als dit blad uitkomt zijn de activiteiten van 4 en 5 mei
alweer achter de rug. Het blijft goed om te gedenken en
te vieren. En zoals de geallieerden hier op een missie
kwamen, zo gebeurt dat nu ook nog steeds. Ik denk dan
aan onze militairen die op vredesmissies zijn of zijn
geweest. Laten we in wereldvrede blijven geloven als
mensen zich blijven inzetten voor die vrede.

Bij het woord missie gaan mijn gedachten ook gelijk uit
naar de missionarissen. Mensen die vanuit hier
vertrokken om andere minderbedeelde mensen te
helpen maar ook gelijk het woord van God te
verspreiden. Een groep mensen die in de loop der tijd
alleen maar kleiner is geworden maar onze steun op
allerlei gebied meer dan nodig hebben en verdienen.

Toch moet ik dan ook wel denken aan de woorden die
mijn vader al heel lang geleden sprak toen hij zag dat
de kerk steeds leger werd en het aantal priesters in de
loop der jaren sterk afnam. Hij voorspelde toen al dat de
mensen die wij vroeger onderrichte deze kant op
zouden komen om ons te steunen. Zijn woorden zijn
waar geworden. Steeds vaker komen er buitenlandse
priesters naar ons toe. De leerling wordt leraar.

Maar.. is dat ondanks alles ook niet de gedachte van
Pinksteren. Was het niet Jezus die, na zijn Hemelvaart,
zijn leerlingen vervulde van de Heilige Geest om dat
woord van God te gaan verkondigen. De apostelen die
bang bij elkaar zaten toen de Heilige Geest over hen
heen kwam kregen alle kracht op pad te gaan. Ze
gingen op missie om mensen te bevrijden van het juk
der zonden door Zijn woord te verkondigen en
onderrichten. Ook hier werd de leerling leraar. En
hoewel dat in verschillende talen ging was dat wel met
dezelfde tong.

Laten ook wij als leerling en als leraar dat woord van
God blijven verspreiden en er vooral ook naar te blijven
handelen en bij te leren.

Ik wens u namens de redactie een vurig Pinksteren.



Mei en oktober zijn van oudsher de Mariamaanden. Maanden waarin de
Mariaverering in de katholieke kerk meer wordt benadrukt. Dit uit zich
onder meer in het organiseren van bedevaarten of pelgrimages. Zo
zullen vanaf mei t/m oktober weer volop bedevaarten plaatsvinden naar
Lourdes, Banneux en vele andere plaatsen.

Wist u dat alleen in Nederland al 662 bedevaartsplaatsen zijn? Natuurlijk niet alleen voor Maria, zo
wordt bijvoorbeeld ook Dokkum genoemd (Bonifatius) en Amsterdam (Stille omgang). Heel veel van
die plaatsen trekken jaarlijks vele mensen die op bedevaart gaan. Een bedevaart betreft een reis naar
een plaats die verbonden is met een gebeurtenis uit de Bijbel, of waar Jezus, Maria of een heilige
wordt vereerd.

Nu kun je je natuurlijk afvragen waarom zoveel mensen op bedevaart gaan.

En dat is niet iets wat alleen voor katholieken geldt. Denk bij de Islam maar
: eens aan de Hadj (= de bedevaart naar Mekka). Een plicht voor alle

@as ™ Vvolwassen, gezonde moslims die over voldoende geld beschikken, om ten

BES* minste één keer in hun leven deze bedevaart te maken. Zo kent ook het

H Jodendom, het Hindoeisme en Boeddhisme bedevaartsplaatsen.

Zelf heb ik enkele keren Lourdes bezocht en vele keren Kevelaer. Op
vakantie zijn we één keer in Banneux geweest en dit jaar hoop ik
Beauraing te bezoeken. Misschien zijn die laatste twee wel meer een
bezoek als toerist, dan een bedevaart. Toch hebben dergelijke
plekken iets magisch, iets wat mensen trekt. Ook in Nederland heb ik
diverse plekken bezocht als begeleider van de “commissie
bedevaarten Almere” En zelfs mijn diakenwijding, in 2015, vond
plaats in een bedevaartsplaats (Heiloo).

De eerste bedevaarten naar het heilig land dateren al uit 333. Bedevaartgangers of pelgrims gaan
vaak gekleed met uiterlijk kenmerken. Eén van de bekendste is bij ons de pelgrim naar Santiago de
Compostella die een zogenoemde ‘jakobsschelp’ dragen. Van pelgrims naar het heilig land is bekend
dat ze een palmtakje meedragen.

De motivatie waarom mensen op weg gaan als pelgrim is verschillend. Bij het bezoek aan een
Mariaplaats speelt vaak Mariaverering een rol, al dan niet gekoppeld aan een subtitel van Maria. Zo
wordt Maria in Kevelaer geéerd als ‘troosteres van de bedroefden’ (Consolatrix afflictorum). Pelgrims
naar Santiago de Compostella die de zogenoemde ‘Camino’ lopen zijn vaak meer bezig met de tocht
(de reis) op zich, dan met het einddoel. Als je met hen spreekt is de reden (soms) een gebeurtenis in
hun leven, welke ze een plek willen geven.

Mocht u dit jaar op bedevaart gaan,
dan wens ik u veel devotie toe.

Paul Leferink




Uitnodiging parochieavond
Beste parochianen,
Zoals jullie van ons gewend zijn hebben we jullie steeds tijdens een parochieavond op de hoogte
gebracht van de laatste ontwikkelingen rondom onze parochie. Op dit moment is het goed om
dit weer te doen.
Waar we in eerste instantie spraken over een samenwerkingsverband met de parochie Bonifatius

in Almere, spreekt het Bisdom sinds kort over een fusie. Pastoor Sandor Koppers zal deze avond
uitleg geven wat een fusie inhoudt voor onze parochie, wederom tijdens een parochieavond, op

Dinsdag 23 mei a.s. in Open Haven
Aanvang 20.00 uur

We hopen jullie allen te mogen ontmoeten. De toekomst van onze parochie betreft ons allemaal.
Met vriendelijke groet,

Pastor en parochiebestuur




Vormselviering 2023

Op zaterdag 13 mei zullen wij worden gevormd door onze bisschop,
Mgr. Hendriks. Wij zouden het fijn vinden dat u, als parochiaan, daarbij
ook aanwezig bent.

We zullen nadenken over het thema: “Vormselkracht!”

Vormselkracht is de titel van het boek dat wij hebben gebruikt bij onze
voorbereiding. (We mogen dit en de afbeelding gebruiken met
toestemming van de uitgeverij Adveniat).

Wij hopen dat velen op deze avond aanwezig zullen zijn om met ons getuige dat zijn van ons
vormsel. Wij weten dat er zondag 14 mei geen viering is, misschien voor u een extra reden om
bij onze viering aanwezig te zijn. U bent van harte welkom op

zaterdag 13 mei om 19.00u in Open Haven

Na afloop hebben we geregeld dat u elkaar kunt ontmoeten bij de koffie.

De vormselgroep: Lisa de Boer, Nicky de Boer, Daniél de Bruin, Daan de Bruycker,
Lieske de Bruycker, Roan Gieling, Alexander Marinic¢ en Aniela Pilarska




Uitnodiging viering Hemelvaartsdag

Zoals het de laatste jaren de traditie is willen wij ook dit jaar weer de viering van Hemelvaart in de open
lucht organiseren. De belangstelling voor deze bijeenkomst is de laatste jaren groter geworden.

Dit jaar zijn wij welkom op het fruitbedrijf van Roy en Angenita Gieling aan de Bloesemlaan 5. ledereen
kan op eigen gelegenheid, lopen, fietsen of met de auto komen . Dit past natuurlijk bij de traditie van
deze dag dauwtrappen. Dit adres is alleen te bereiken via de Bloesemlaan en niet via het fietspad langs
de hoge vaart.

Datum en aanvangstijd van de Hemelvaartsviering is 18 mei om 10 uur.

Na de viering gezamenlijk koffie of thee drinken en gezellig napraten. Ook is er gelegenheid om bij
mooi weer in de boomgaard te wandelen en het zonnepark te bekijken. Zij zijn graag bereid om hier
verder over te vertellen als daar belangstelling voor is.

Wij willen u allen van harte uitnodigen voor de viering van Hemelvaart in de open lucht.
Ook niet parochianen zijn van harte welkom.

Pastor Paul Leferink en het Parochiebestuur

Gedoopt

Op zondag 23 april is Lenna Sierzen door het doopsel in onze
gemeenschap opgenomen.

Getrouwd

Dinsdag 25 april was de dag dat Robert Ruigrok van der Werven en Esther Muilwijk elkaar het
ja-woord gaven.




Lia van Brakel

"Zolang ik nog kan

luisteren en praten

zal mijn inspiratie
nog lang niet
uitgeput zijn "

Maak kennis met...

1. Stel je even voor:

Ik ben Lia van Brakel-Broos 65 jaar geleden ben ik geboren
in Kruisland ( West-Brabant). Getrouwd met Martin, we
hebben drie kinderen en twee kleinkinderen. Wonen 30
jaar in Zeewolde Ik ben lid van de DOP-werkgroep en na
een aantal cursussen ben ik nu ook lid van het pastorale
team.

2. Waar kennen we je meer van?

In de parochie ben ik gestart in de Doopgroep, voorzitter
geweest van de werkgroep Catechese, tijdje lid geweest
van het parochiebestuur, thuiscatechese verzorgd. Help
mee met de kerstpakkettenactie en paasactie via het IDPZ.
Kans is groot dat veel jonge ouders mij kennen van het
Consultatiebureau. Ik heb 21 jaar als jeugdverpleeg-
kundige bij Icare gewerkt.

3. Wie of wat is een inspiratiebron voor jou

Door mijn opvoeding, school en wonen in een Katholieke
omgeving is dit toch wel een inspiratiebron te noemen.

4. Noem eens een mooie herinnering aan het geloof?
Op de lagere school kreeg ik godsdienstles van een
kapelaan, hij bracht de Bijbelverhalenin Jip en
Janneke-taal. En vooral de Kerstnachtmis, toen nog door
de sneeuw met oma aan de arm, daarna met familie de
broodmaaltijd.

5. Wat zijn je hobby's?

Geef mij maar een boek en ik ben een heel tevreden mens.
6. Vraag van Leonie van der Sluijs: Hoe ervaar je het
pastorale werk wat je nu doet voor de parochie en waar
haal je de inspiratie hiervoor vandaan?

Mijn inspiratie om het pastorale werk te doen ligt in mijn
karakter. Ik wil er graag zijn voor de mensen, luisteren naar
hun (levens)verhaal, evt. adviseren en/of ondersteunen.
Ook gooi ik graag het zogenaamde steentje in de vijver,
dan komt er vanzelf een gesprek. Dit heb ik namelijk
geleerd door ervaring in het werk als zorgprofessional, en
de vele cursussen die ik heb gevolgd. Zolang ik nog kan
luisteren en praten zal mijn inspiratie nog lang niet
uitgeput zijn. |k ervaar dit als een geschenk.

7. Wat is nog een grote wens van je?

Kijk naar de toekomst, stap voor stap, ook in onze parochie.
Neem niet te grote stappen, ik geniet van de kleine dingen
in het leven, zoals een fietsritje door het dorp.

8. Wie wijs je aan en wat is je vraag aan hem/haar

Wie wijs je aan wat vraag je aan hem/haar; Johanna den
Brok. Vraag: Al vanaf het begin dat jij in Zeewolde woont
ben je lid geweest van verschillende werkgroepen . Nu ben
je vertrouwenspersoon van onze parochie. Wat is jouw

drijfveer voor deze rol?
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AGENDA

zaterdag 13 mei 19u Vormselviering (Open Haven)
donderdag 18 mei 2023 Hemelvaartsdag

dinsdag 23 mei 20u Parochieavond

zondag 28 mei 2023 Pinksteren

zondag 9 juli Havendienst

8 juli t/m 20 augustus 2023 Zomervakantie

14 t/m 22 oktober 2023 Herfstvakantie

Elke vrijdag van 10-12u Open kerk in Open Haven

Onderstaand staan de voorlopige verschijningsdata van het parochieblad voor 2023.
Tevens vindt u de uiterste inleverdatum indien u een copy voor het blad wenst in te leveren.

Uiterste inleverdatum copy Week van verschijnen
20 juni 2023 3 juli 2023
Weet u dat.....

- De Parochie haar eigen website heeft: www.parochiezeewolde.nl

- Een viering live mee kunt kijken. Ga naar www.parochiezeewolde.nl. Op de homepagina
vindt u de knop LIVESTREAM.

- De Parochie haar eigen Sterre der Zee app heeft. Hoe u deze kunt downloaden en kunt
gebruiken vindt u op onze website.

HOE ZION WE ALS KERK EEN GOEDE BULIR?

LEUK DAT U MEEHELPT, BULRMAN!

WORTELTJE, Bﬂﬂﬂﬂb

i

WILLEM DE KLERK




Uit: Voor onderweg, 101 schriftliederen
Tekst: Henk Jongerius en Jan Raas




zaterdag 13 mei Eucharistieviering

19.00 uur

Vormselviering P. Leferink

m.m.v. Cantorgroep/Mike

Mgr.Hendriks/

Lector: NVT
Koster:
Koffie:

zondag 14 mei

10.00 uur GEEN VIERING
donderdag 18 mei Viering op locatie P. Leferink Lector: NVT
10.00 uur Hemelvaart Koster:
Koffie: NVT
zondag 21 mei Woord en communieviering DOP Lector:
10.00 uur Koster:
Koffie: Fam. Verschure

zondag 28 mei  Eucharistieviering R. Maas/ Lector: G.J. van Dongen
10.00 uur Pinksteren P. Leferink Koster:

Koffie: F. van Bakel & V. Mul
zondag 4 juni Woord en communieviering P. Leferink Lector: V.v.d. Helm
10.00 uur H. Drie€enheid Koster:

Koffie: M. v.d. Zwet & T. Egberts
zondag 11juni  Woord en communieviering P. Leferink Lector: C. Stoffels
10.00 uur Sacramentsdag Koster:

Koffie: Fam Rennen

zondag 18 juni
10.00 uur

zondag 25 juni
10.00 uur

zondag 2 juli
10.00 uur

zondag 9 juli
10.30 uur

Woord en communieviering P. Leferink

Eucharistieviering

Woord en communieviering

R.de Bes/
P. Leferink

Havendienst

Lector: V. v.d. Helm
Koster:
Koffie: Fam Seesing

Lector: GJ. van Dongen
Koster:
Koffie: G. Diele & R. Huiden

Lector: —
Koster:
Koffie: Fam. Verschure

Lector:
Koster:
Koffie: F.v. Bakel & V. Mul

Kinderopvang

Elke zondag kan er tijdens de viering (weer) gebruik gemaakt worden van kinderopvang. Wil je naar
de kerk, maar zijn de kinderen nog te klein om een uur stil te luisteren? Neem de mogelijkheid om
ze naar de opvang te brengen in Open Haven, ruimte rechts naast de toiletten. Ze zijn meer dan

welkom!
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Palmpasen 2023 (I)

Het was een gezellige woensdagmiddag op boerderij Berkenwolde aan de Nekkelveldweg.

Zo’n 25 kinderen (12 kinderen vanuit onze parochie) hebben daar een prachtige Palmpasenstok
gemaakt.

Met elke Palmpasenstok steunde deze kanjers het project van HomeWalk Olivier. Olivier is een 11
jarige jongen uit Zeewolde die geboren is met een dubbele hartafwijking. Olivier wil geld inzamelen
voor het Ronald McDonalds kinderfonds en daar ging al het inschrijfgeld naar toe. Ook de parochie
heeft deze activiteit gesponsord.

Zeker voor herhaling vatbaar!

Veel van de mooie Palmpasenstokken waren te zien tijdens de Palmpasenviering. Het was een klein
feestje met al deze mooie stokken en de vele liedjes in de viering.

11



Palmpasen 2023 (ll)

Op 2 april vierden wij Palmpasen. Ook nu weer was er een mooie optocht met prachtige palmpaasstokken.
Hierbij een kleine foto-impressie. Dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt en vooral dank aan de
kinderen voor hun deelname.

(foto's: L. v.d. Sluijs)
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Horizontaal

1 Religieuze en politieke tegenbeweging uit de achttiende
eeuw, door de paus als ketters veroordeeld 10 Eerste biergist
11 Bijbelse figuur die 930 jaar oud werd (Genesis 5:5) 12 Af-
godendienst 16 Europeaan 17 Tot fijn poeder gemalen graan
18 Moeder 19 Zijrivier van de Donau 21 Buster de Amerikaan-
se acteur (1895-1966) 23 Griekse halfgod met hoorns en
bokspoten 25 Schoeisel 26 Bijziendheid 27 Sport 28 Getijde
30 Goed 31 Plechtig 34 Gevangenis 35 Symbool voor bismut
37 Islamitische geesteliike 39 Beroemde Franse kok
(1926-2018) 42 Benzine 44 Edelgas 45 Zachtjes op en neer
gaan op het water 47 Song 48 Oosterlengte (afk.) 49 Ploeg
51 Vlekkenwater 52 Guerrillastrijder 54 Zijrivier van de Donau
55 Dakplaat 56 Onchristelijke vorm van godsdienst.

Verticaal

2 Onrustig (muz.) 3 Bittere afgunst 4 Bridgeterm 5 Schaduw-
kant 6 Dweperig 7 Oom uit Amerika 8 Millimeter (afk.) 9 Tegen-
hanger van godloochening 13 Verhandeling 14 Deel van een
harp 15 Preekstoel 18 Zedelijk 20 Vlaskam 22 Graan 24 Sier-
heester 29 Houder van e-mail 31 Het negende en het tiende
boek uit het Qude Testament 32 Zoogdier 33 Vroegste vorm
van een organisch wezen na de bevruchting 34 Diocees
36 Missie 38 Psychisch 40 Strevend naar eenheid 41 Koran-
hoofdstuk 43 Vleesgerecht 46 Vochtig 50 Overvicedig
52 Pluspunt 53 Groot water 54 Internetextensie van Duitsland.

Oplossing volgt in volgende parochieblad

Oplossing puzzel jaargang 6
nummer 2
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Paasactie 2023

Op woensdag 5 april hebben de gezamenlijke diaconieén van de kerken in Zeewolde, verenigd in
het Interkerkelijk Diaconaal Platvorm Zeewolde een Paasactie gehouden.

Inwoners van ons dorp die eind 2022 een kerstpakket hebben ontvangen, mochten nu ook weer
een attentie tegemoet zien. Het Paaspakket bestond uit een paasbrood, een doosje met 10
heerlijke verse eieren, kuipje boter en extra paaschocolade waaronder uiteraard paaseitjes en een
pak koffie. Ook deze keer hebben we er weer een cadeaubon in kunnen doen; te besteden bij de
poelier op de vrijdag markt. De lekkernijen hebben we in een papieren tasje gedaan en zo werd

het een mooie Paasattentie.

's Avonds hebben een aantal vrijwilligers dit bij de adressen
bezorgd. In totaal hebben 332 adressen een tasje mogen
ontvangen. Bij het bezorgen van het geschenk hebben we weer

ervaren hoezeer het op prijs gesteld wordt.

Namens de IDPZ en de Kerst/Paascommissie,
Tiny Schor.

Oproep: vrijwilligers gezocht voor Brooddelen

Wat is Brooddelen?

Brooddelen is een club van enthousiaste
vrijwilligers, afkomstig van vrijwel elke
kerkgenootschap in Zeewolde. Deze vrijwilligers
delen in groepjes van 3 op zaterdag brood uit
aan een groep mensen. Deze groep komt net
niet in aanmerking voor de voedselbank maar
heeft het financieel wel zwaar. De mensen
worden naar brooddelen doorverwezen vanuit
het IDPZ, MDF (Maatschappelijk Dienst
Flevoland) of stromen door vanuit de
Voedselbank. Met name door de gestegen
energieprijzen en de toegenomen inflatie is het
afgelopen jaar deze groep met ongeveer 20%
gestegen.

Wat wordt van de vrijwilliger verwachten hoe
vaak?

Met het groepje van 3 vrijwilligers deel je op
zaterdag tussen 16.30 uur en 18.30 uur letterlijk
brood uit. Je haalt brood op bij 2 lokale bakkers,
producten bij één lokale supermarkt en brengt
deze naar de Open Haven. Van daar uit wordt
het brood en andere producten verdeeld en
komen de mensen het zelf halen.
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Op dit moment hebben de vrijwilligers
gemiddeld eens in de 7 weken dienst. Vanwege
vertrek van een 4-tal vrijwilligers en slechts één
nieuwe vrijwilliger, maar ook door toenemende
vergrijzing onder de vrijwilligers, zijn wij
dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. We
willen de mensen graag kunnen blijven
bedienen en als kerken in Zeewolde zichtbaar
zijn in de samenleving.

Meer weten?

Wil je je ook inzetten voor de minder bedeelden
in ons dorp en lijkt het je wat? Neem dan gerust
contact met mij op. Je kunt natuurlijk ook eerst
op een zaterdagmiddag meelopen. Je meteen
opgeven als vrijwilliger is natuurlijk nog mooier.

Ik ben benieuwd naar de reacties.
Geert Horst

Codrdinator brooddelen
06-211 98 369



Parochie Sterre der Zee

Kerkplein 8

3891 ED ZEEWOLDE

e-mail: secretaris.rkzeewolde@gmail.com

Pastor

pastor PJ.M. (Paul) Leferink

Pauwoog 34

3892 EP Zeewolde

tel: 036 — 5310924 (bereikbaar iedere werkdag,
behalve op maandag)

e-mail: pastor.rkzeewolde@gmail.com

Pastoraal team

Paul Leferink - pastor,
pastor.rkzeewolde@gmail.com

Mw. L. (Lia) van Brakel - pastoraal begeleider
e-mail: liavbrakel@gmail.com

tel: 06-24328822

Dhr. H.EM. (Henk) Meijer - pastoraal begeleider
e-mail: hfmmeijer@gmail.com

tel: 06-12996958.

Vice-Voorzitter

Dhr. PA.M. (Piet) Verschure

Dwingelderveld 5

3894 BB Zeewolde

tel: 06-57209483

e-mail: parochiebestuur.rkzeewolde@gmail.com

Secretaris

Mw. E. (Elselies) Verkleij.

Kerkplein 8

3891 ED Zeewolde

e-mail: secretaris.rkzeewolde@gmail.com

Penningmeester
Dhr. H.EM. (Henk) Meijer

Smaragd 79

3893 ES Zeewolde

tel: 06-12996958.

e-mail: penningmeester.rkzeewolde@gmail.com

Leden parochiebestuur

Mw. JL.EIL (Janneke) den Brok

tel: 06-53334897

Dhr. GJ.M. (Gert-Jan) van Dongen
tel: 036 — 5228807

Mw. M. (Monique) Smit

tel 06-46515348

Bankrekening parochie
Rabobank Flevoland,

IBAN: NLO7RABO0112557856
Ook voor uw vrijwillige bijdrage

STERRE DER IEE

Ledenadministratie
Mw. V. (Veerle) van der Helm
email: leden.rkzeewolde@gmail.com

Liturgie
Dhr. G.J.M. (Gert-Jan) van Dongen
tel: 036 - 5228807

Diaconie
Mevr. T. (Tiny) Schor- Bakker
tel: 036 - 5223372

Catechese
Mevr. A.A.M. (Angenita) Gieling- van Wijk
tel: 06-81315903

Bezoekgroep - omzien naar elkaar
Mevr. L. ( Leonie) vd Sluijs

tel: 06-36367372

e-mail: Ihhvandersluijs@gmail.com

Vervoer naar / van de kerk
Dhr. G. (Gerrit) Thiele
tel: 06 29036687 (min 24 uur van tevoren)

Coodrdinatie kosters
Dhr. G.B. (Gerard) van Mispelaar
tel: 036 -5221122

St. Katholiek Onderwijs Zeewolde (SKOZ)
Dhr. R.M. (Roel) Hijne
tel: 06-39276505

Kerkcentrum Open Haven
Kerkplein 8

3891 ED Zeewolde

tel: 036 - 5222255
www.openhaven.nl

Beheercommissie “Open Haven”

Voorzitter: Gert van Es 06-22748917

e-mail: vz@openhaven.nl

(elke vrijdag van 09:00-12:00 uur aanwezig in Open Haven)
secretaris: Geert Meijer

e-mail: secr@openhaven.nl
vertegenwoordiger parochie: Cees Stolk

Parochiele Caritas Instelling (PCl)

Dhr. J. (Jeroen) van Kampen (voorzitter)
tel: 036 - 5228770

e-mail: pci.rkzeewolde@gmail.com
Bankrek. PCI IBAN: NL74ABNA0430701926
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Missie m KK

I.’l.
Ria muis heeft een mand vol zonnepittenen 5= N2 ‘Er groeit vanzelf een nieuwe zonnebloem uit
roept haar kinderen bij zich. ‘Lekker, lekker!’ < ¥ VOL pitten. Zo hebben we in de winter genoeg.
juichen de jonkies. Mama Ria zegt: ‘Hebben " é 06k om uit te delen aan andere dieren!’ ‘En DIE
jullie gezien hoe mooi de lentezon schijnt? H "" kunnen er a6k weer eentje planten!’ juichen de
Hoogste tijd om ... aan de winter te denken!” 7/ muizen. ‘Klaar voor de start? Afl’ roept mama. Ze
‘Huuuh? De winter?!’ rillen de muizen. Ria legt uit stuiven naar buiten, maar Niro sluipt naar de keuken.
dat er in de winter niks groeit. ‘lk moet NU zaaien \W{ Hij heeft honger. Hij eet de zonnepit op. Daarna koek-
om DAN zonnepitten uit te kunnen delen! ‘Welnee, \{| kruimels die nog op tafel liggen. Dan krijgt hij een idee.
mam!’ roept kleine Niro, ‘Er is toch altijd genoeg Niro gaat naar buiten en zoekt een zonnige plek. Daar
lekkers in de kast? Nootjes, graantjes ... ' Ria houdt graaft hij een kuiltje, legt er een koekkruimel in en
haar hoofd schuin: ‘En HOE komen die in de kast, || doet er aarde overheen. ‘Goed GROEIEN!' roept hij
lekkerbek?’ ‘Omdat mama ze verzamelt! In de herfst!’ || tegen de kruimel, en huppelt tevreden weg. ‘IK plant
roept een zusje enthousiast, ‘Wij mogen haar HELPENY". een koekjesboom. Wat zal mama blij zijn!".
Ria geeft ze elk één zonnepit en de opdracht
om die te planten op een zonnige plek.

Zaalen, groeien, vrucht dragen, uitdelen!

Aan welk feest doet Ria's opdracht je denken?
Het antwoord zit verstopt in de puzzel.
Hieronder zie je een lijst met

18 woordeh. De puzzelvraag is:
Wat groeit er wél aan een plant?”
Werk van boven Naar beneden.
Alleen de goede woorden schriif in
de lege regels (volgorde 1, 2, 3 enz.).
Wat hfet aan een plant groeit sl je over
Welk woord lees je nu in de gekleurde vakjes? ¢
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PLNDPA BOTER AARDBEL KoOekJeS KASTANJE KATOEN LIEFDE B0OS®BES THEE
LEGO GELD MELOEN ELEREN WORTEL BON®ONS AARDApPEL VLSSTICKS GRAAN

Uit de Bijbel ?,w

Het doel van je opdracht is de liefde
die voortkomt uit een rein hart, _
een zuiver geweten en een oprecht geloof. Ykt kit ce Tk
Eerste brief van Paulus aah Timotelis 125 Tekeningeh: M, Jurriéns
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