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Door Frank Weijers

Beste medeparochianen,

Het jaar is alweer een aantal weken op weg. Op deze
plaats wens ik u namens de redactie een gezond en
gelukkig nieuwjaar. Misschien bent u met de
feestdagen wel weggeweest bij familie of vrienden. En
voordat u op weg ging heeft u vast een en ander
voorbereid.

Op weg gaan. Het lijkt zo vanzelfsprekend. Voor ze op
weg gaan bereiden de meeste mensen, zoals
vakantiegangers, hun reis toch vaak goed voor. Wat
wordt de bestemming? Hoe komen we het beste en
wellicht ook het snelst daar? Toch denk ik ook aan de
vluchteling die zonder vast plan of bestemming op
weg gaat, enkel maar om veilig te zijn.

Bij op weg zijn gaan mijn gedachten ook uit naar
pelgrims die op weg gaan om een bedevaartsoord te
bezoeken. Ook hiervoor geldt: zonder goede
voorbereiding ga je niet op weg. Je stippelt een route
uit, zorgt voor goede kleding, plaatsen voor een
overnachting enz.

Maar op weg zijn is niet alleen fysiek. Als deelparochie
zijn we ook op weg. Denk maar aan de samenwerking
met de deelparochie in Almere. Maar ook met
betrekking tot Open Haven. Ook hier zijn we als
deelparochie bezig om onze toekomst zekerder te
maken. De intentie tot verkoop van Open Haven is
rond maar dat is uiteraard geen beslissing van de ene
op de andere dag geweest. De weg hiernaar toe is er
ook een geweest van voorbereiden en
onderhandelen. En we zijn nog steeds onderweg in
of op dit traject.

En zijn wij niet allemaal op weg om Jezus te (blijven)
volgen. Het is soms geen gemakkelijke weg. Het is
geen bestemming van A naar B maar een bestemming
naar en met je hart. En door ons hart open te stellen
zullen wij, net als de pelgrim, oog hebben voor de
mensen om ons heen.

Laten wij, met welk doel dan ook, op weg blijven om
(al dan niet met hulp van een ander) met de juiste
instelling, op de goede bestemming te komen.



Pelgrims van hoop

Pelgrim zijn wil per definitie zeggen dat je op weg bent! Op weg zijn naar
een heilige plaats en/of bedevaartsplaats. Soms wordt de pelgrimage op
eigen initiatief volbracht, soms ook is het de vervulling van een
religieuze plicht. Denk hierbij ook aan de Hadj (= de min of meer
verplichte pelgrimstocht van moslims) in de Islam.

Sommigen voelen het ook als religieuze plicht om naar Maria (Lourdes, Kevelaer enz.) toe te gaan.
Het kan echter ook zijn dat je levensweg zich in een stormachtige fase bevindt en dat je een
pelgrimstocht onderneemt om in je leven, in je hoofd orde op zaken wilt stellen.

Paus Franciscus verwoordt het als volgt: “Een pelgrimstocht die vertrekt vanuit een kerk die is
uitgekozen voor de ‘collectio’ (= verzamelplaats) en vervolgens doorgaat naar de kathedraal, kan
dienen als symbool voor de reis van hoop die, verlicht door het woord van God, alle gelovigen
verenigt.”

Hoop is echter de centrale boodschap. Hoop die geworteld is
in Gods liefde, die door de heilige Geest in onze harten wordt
uitgestort (Romeinen 5:1-2,5).

Het logo van het jubeljaar vertoont vier gestileerde figuren die
de hele mensheid verbeelden vanuit de vier windstreken. De
omhelzing verbeeldt de solidariteit en broederschap. De
onderliggende golven geven weer dat de pelgrimstocht van
het leven niet altijd over rustige wateren gaat. Het anker, waar
het kruis aan de onderkant in overgaat staat voor de hoop.

En zijn we als mensen in ons leven niet allemaal op weg
(pelgrim) en hopen we op een goede, mooie eindbestemming?

Paul Leferink

Luce is de mascotte van het jubeljaar.




Kerkbalans 2025: GEEF, WAT DE PAROCHIE U WAARD IS....
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In 2024 is veel gebeurd: de parochies HET GESCHENK VAN JOUW KERK
van Almere en Zeewolde zijn
samengegaan in de regioparochie
Zuidelijk Flevoland, met twee locaties: Geef vandaag voor de kerk van morgen
de Bonifatiusparochie in Almere en
onze parochie Sterre der Zee.

Het is nog even wennen, maar feitelijk verandert er niet veel. Onze deelparochie blijft bestaan en
houdt haar eigen organisatorische en financiéle positie. Pastoraal werd er al veel samengewerkt
met Almere, en dat blijft zo. Met het vertrek van pastoor Sandor Koppers verwelkomen we onze
nieuwe pastoor Franklin Brigitha. Vooralsnog blijft diaken/pastor Paul Leferink gelukkig ook voor
onze parochie werkzaam. Met begeleiders Lia van Brakel en Henk Meijer en de inzet van veel
vrijwilligers blijft onze pastorale zorg daarmee gewaarborgd!

Op de valreep van het oude jaar is de toekomst van Open Haven ook zeker gesteld, met de
ondertekening door de gemeente, de PGZ en onze parochie van de voorlopige overeenkomst tot
aan- en verkoop van Open Haven. Hiermee wordt Open Haven een volwaardig gemeenschapshuis
van Zeewolde, waarin naast gebruik door de kerken ook veel maatschappelijke en culturele
functies en verenigingen een plek krijgen.

Voor onze parochie betekent dit we geen exploitatierisico's meer hebben voor het gebruik van onze
kerkruimten, en meer financiéle ruimte krijgen voor pastorale zorg en parochie-activiteiten.
KORTOM: alle seinen staan op groen voor voortzetting van onze (deel)parochie als levende
gemeenschap. Daarvoor blijft natuurlijk uw financiéle bijdrage als lid van onze parochie
noodzakelijk.

Een dezer dagen zult u van de wijkbezorger de informatie over de Actie Kerkbalans 2025
ontvangen.

De opbrengst van de Kerkbalans wordt volledig besteed aan de deelparochie Sterre der Zee. We
beseffen ons, dat veel parochianen al behoorlijk bijdragen. Toch vragen wij u om de hoogte van uw
bijdrage nog eens te bezien. Ook de parochie heeft te maken met kostenstijging en inflatie.



Daarnaast leggen wij u graag enkele suggesties voor, die ons zeer kunnen helpen, zonder dat uw
netto kosten voor de parochie toenemen. We noemen er twee:

1. Veel parochianen hebben inmiddels gekozen voor een fiscaal meerjarencontract met de
deelparochie. Daarmee bereikt u, dat uw bruto bijdrage aan Sterre der Zee volledig aftrekbaar is
van uw inkomstenbelasting, zonder drempelwaarden. Uw bruto bijdrage is voor de parochie netto
inkomen! Een rekenvoorbeeld treft u aan bij de informatie die u door de wijkbezorgers wordt
aangereikt.

2. U kunt als trouwe parochiaan kunnen overwegen om bij het opstellen van een eventueel
testament of erfovereenkomst te denken aan onze parochiegemeenschap. Zo helpt u Sterre der
Zee nog jarenlang, nadat u niet meer onder ons bent.

Tot slot attenderen wij u graag op de wijze waarop u eenvoudig digitaal kunt geven aan de
wekelijkse collecte voor de eigen parochiegemeenschap en de bijzondere collectes voor goede
doelen, ook als u niet iedere week de diensten bezoekt. Installeer daarvoor op uw mobiele telefoon
de app Sterre der Zee. Ook voor andere berichtgeving van en tussen parochianen is dit een nuttig
hulpmiddel. (Zoek in de appstore naar "Sterre der Zee Zeewolde.)

Het bestuur van Sterre der Zee dankt u voor uw bijdrage!
Henk Meijer,

e-mail: penningmeester.rkzeewolde@gmail.com
telefoon: 06-12996958
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Nieuwjaarsviering 12 januari

Op 12 januari vond in Open Haven in Zeewolde de inmiddels jaarlijkse nieuwjaarsviering van onze
parochies Sterre der Zee en St. Bonifatius plaats. Er was vanuit zowel Zeewolde als Almere veel
belangstelling voor deze viering.

Het was voor de viering al gezellig druk bij de
koffie. Een mooi moment om kennis met elkaar te
maken en/of elkaar het beste te wensen.

Voor het eerst was Pastoor Franklin Brigitha in
Zeewolde en samen met Pastor Raymond Maas,
Pastor Alfons Jaakke en Pastor Paul Leferink ging hij
voor in deze feestelijke viering. In het bijzijn van
hen en een nagenoeg gevulde zaal, werden Lia van
Brakel en Henk Meijer officieel aangesteld door
Pastoor Franklin Brigitha als buitengewoon
bedienaar van de Heilige Communie volgens de
richtlijnen en instructies immensae caritatis.

De taak van de buitengewone bedienaar is het
uitreiken van de Heilige Communie, hetzij
tijdens de Mis, hetzij door deze naar een zieke
te brengen, wanneer een gewijde bedienaar
(bisschop, priester of diaken) afwezig of

" —  verhinderdis.

Na afloop van deze mooie viering hebben we samen het glas geheven op Franklin, Lia en Henk.
Laten we deze traditie voortzetten!



Carola Veenhoven interviewde:

Franklin Brigitha, pastoor

"Ik wil niemand nabootsen, maar gewoon mijn
eigen ding gaan doen en vooral mezelf blijven"

> Geboren op 1 januari 1961 in Curacao

>  Heeft vijf broers en zussen

- Spreekt naast Nederlands ook Spaans en
Italiaans

> Kan enorm genieten van vis en van
boerenkool met rookworst

> Zou wat meer willen sporten

Familie

Ik ben geboren in het mooie Curacao en samen
met mijn broers en zussen liefdevol door mijn
ouders opgevoed. Mijn broers en zussen wonen
nu over de hele wereld verspreid. Mijn vader is op
tweede kerstdag in 2010 overleden, mijn moeder
woont nog in Curacao, Familie en (oude)
kennissen zijn voor mij erg belangrijk. Daarom
ben ik minimaal eenmaal per jaar in Curacao om
hen te bezoeken.

Roeping

Ons gezin was altijd betrokken bij de kerk, we
deden er vrijwilligerswerk en ik zong in koren.

Als verpleegkundige heb ik een tijd in het
ziekenhuis stage gelopen en gewerkt op een
revalidatiecentrum met zieke mensen. Het was zo
bijzonder om te zien dat veel zieken zo'n rotsvast
vertrouwen hadden in hun geloof, dat ik daarin
de aanwezigheid van God kon aflezen. Deze
periode heeft het eerder geplante zaadje om
priester te worden bevestigd.

Nederland

In 1995 ben ik naar Nederland gekomen voor de
priesteropleiding. Ik kwam in het klooster in
Nieuwe Niedorp. De colleges volgde ik op het
Grootseminarie in Vogelenzang.

Ik moest in het begin enorm wennen aan de
Nederlandse diensten. In Curacao waren de
diensten vaak vrolijk en werd er veel gezongen
en een beetje swingen hoorde er ook bij In
Nederland is men meer ingetogen.



AGENDA

21 januari 2025 Bestuursvergadering 20.00 Open Haven
22 februari t/m 2 maart 2025 Voorjaarsvakantie

4 maart 2025 Bestuursvergadering 20.00 Open Haven
5 maart 2025 Aswoensdag

8 april 2025 Bestuursvergadering 20.00 Open Haven
17 april 2025 Witte Donderdag

18 april 2025 Goede Vrijdag

19 april 2025 Stille Zaterdag

20 april 2025 Hoogfeest van Pasen

26 april t/m 4 mei 2025 Meivakantie

20 mei 2025 Bestuursvergadering 20.00 Open Haven
29 mei 2025 Hemelvaartsdag

8 juni 2025 Hoogfeest van Pinksteren

19 juli t/m 31 augustus 2025 Zomervakantie

18 oktober t/m 26 oktober 2025 Herfstvakantie

20 december 2025 t/m 4 januari 2026 Kerstvakantie

25 december Hoogfeest van Kerstmis

Elke vrijdag van 10-12 uur Open kerk in Open Haven

Onderstaand staan de voorlopige verschijningsdata van het parochieblad voor 2025.
Tevens vindt u de uiterste inleverdatum indien u een copy voor het blad wenst in te leveren.

Uiterste inleverdatum copy Week van verschijnen
dinsdag 18 februari 2025 3 maart 205

dinsdag 1 april 2025 14 april 2025
dinsdag 6 mei 2025 19 mei 2025

dinsdag 1 juli 2025 14 juli 2025

Taizé Viering op 9 februari

Heeft u/heb jij behoefte aan :

Een moment van bezinning,

Een moment om even stil te staan,

Een moment om gedachten te laten gaan.

In de Taizé viering van zondag 9 februari om 19.00 uur in Open Haven,
is hier ruimte voor. We zingen liederen, worden begeleid door Walter
op de piano, horen een gedeelte uit een psalm, wordt er gebeden en
lezen we uit de bijbel. Ook is er een moment voor stilte.

De Taizé viering is geént op vieringen zoals ze plaats vinden
in de cecumenische geloofsgemeenschap in het Franse dorp Taizé.

U bent van harte welkom.




ons met uw woorden Heer,
breng in ons dood bestaan een keer,
laat in onsdgroeien meer en meer,
de wijsheid van uw goede leer.

Uit: Voor onderweg 101 schriftliederen
Tekst: Henk Jongerius en Jan Raas




zondag 2 februari
10:00 uur

woensdag 5 maart
19:30 uur

zondag 16 maart
10:00 uur

zondag 23 maart
10:00 uur

zondag 30 maart
10:00 uur

Kinderopvang

Elke zondag kan er tijdens de viering (weer) gebruik gemaakt worden van kinderopvang. Wil je naar
de kerk, maar zijn de kinderen nog te klein om een uur stil te luisteren? Neem de mogelijkheid om
ze naar de opvang te brengen in Open Haven, ruimte rechts naast de toiletten. Ze zijn meer dan
welkom!

Eucharistieviering
Opdracht v.d. Heer

Woord en gebedsdienst P. Leferink

Aswoensdag

Woord en communieviering P. Leferink
1e zondag vd vastentijd

Woord en communieviering
2e zondag vd vastentijd

Woord en communieviering P. Leferink
3e zondag vd vastentijd

Eucharistieviering
4e zondag vd vastentijd

Lector: G.J.van Dongen
Koster: R. Stepho
Koffie: R. Huiden/T.v. Stokkom

Lector: G.J. van Dongen
Koster: G. van Mispelaar
Koffie: NVT

Lector: P. Benders
Koster: P. Wentzel
Koffie: G. Thiele

Lector: V. v.d. Helm
Koster: P. Vale
Koffie: Fam. Thoen

Lector: C. Stoffels
Koster: R. Stepho
Koffie: R. Huiden/T.v. Stokkom

Lector: G.J. van Dongen
Koster: G. van Mispelaar
Koffie: Fam. Seesing




JUBELJAAR 2025

= In 2025 viert de
S Rooms-Katholieke
Kerk een jubeljaar.
Het thema van dit
jaar is ‘Pelgrims van
Hoop;, Voorafgaand
aan het jubeljaar
heeft het Vaticaan
2024 uitgeroepen tot
jaar van gebed.
Elke 25 jaar wordt er in de Rooms-katholieke
Kerk een zogeheten Jubeljaar of Heilig Jaar
gehouden. Dit is een oude traditie om schoon
schip te maken en met nieuwe energie de
toekomst tegemoet te gaan. Het laatste
reguliere Heilig Jaar was het millenniumjaar
2000. Net als destijds heeft het Vaticaan als
voorbereiding op dat Jubeljaar een thema voor
het voorafgaande jaar vastgesteld. In 2024 was
dat "jaar van gebed".
Het Jubeljaar wordt afgekondigd door de paus
en begon met het openen van de Heilige Deur
in de Sint-Pietersbasiliek in Rome op 24
december 2024.

)
PeL crRW

Centraal staat de verzoening tussen mensen
onderling en van de mens met God. Bij
aanvang van een jubeljaar worden de
dichtgemetselde ‘heilige deuren’ van de 4
pauselijke basilica plechtig geopend. Uit heel
de wereld pelgrimeren de gelovigen naar Rome
om er de graven van de apostelen te bezoeken.

De oorsprong van dit gebruik vinden we in
Leviticus.

"Elk vijftigste jaar zal voor jullie een heilig jaar
zijn, waarin kwijtschelding wordt  afgekondigd
voor alle inwoners van het  land. Dit is het
jubeljaar, waarin ieder naar  zijn eigen grond en
zijn eigen familie kan terugkeren."

(Leviticus 25, 10)

In ons bisdom werd het jubeljaar geopend op
29 december in de kathedraal in Haarlem.

Ook tijdens onze vieringen zullen we telkens
aan het begin de kaars van het jubeljaar
ontsteken . Daarnaast is er een speciaal lied
geschreven wat we het komende jaar zeker
zullen gaan zingen.

VADER IN DE HEMEL,
moge het geloof dat U ons gegeven hebt in uw Zoon,
Jezus Christus, onze broeder, en moge de vlam van liefde
die in ons hart is ontstoken door de Heilige Geest, in ons
de zalige hoop doen herleven op de komst van uw
Koninkrijk.

Moge uw genade ons onvermoeibaar maken in het zaaien
van evangelische zaden die de mensheid en de kosmos
van binnenuit omvormen.

Moge uw genade ons standvastig maken in de zekere
verwachting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
wanneer de machten van het kwaad zijn overwonnen, en
uw glorie voor eeuwig zal worden geopenbaard.
Moge de genade van het Jubeljaar in ons, Pelgrims van
Hoop, een verlangen doen herleven
naar de schatten van de hemel.

Moge diezelfde genade de vreugde en vrede
van onze Verlosser over de hele aarde verspreiden.
Aan U, onze God, te allen tijde gezegend,
zij glorie en lof in eeuwigheid. Amen

(gebed voor het jubeljaar)
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Bohannes WM. “Hendriks
(Bi.ssc}wp van Haarlem - Amsterdam

DECREET

Aan het bestuur
van de R.K. Parochiéle Caritasinstelling
Sterre der Zee te Zeewolde

Heil en zegen!
Overwegende

- datde R.K. Parochies St. Bonifatius te Almere en Sterre der Zee te Zeewolde reeds een lange
periode van zich steeds verder intensiverende samenwerking kennen;

- dat de R.K. Parochies St. Bonifatius te Almere en Sterre der Zee te Zeewolde per decreet d.d. 1
november 2023 sinds 1 januari 2024 zijn verenigd tot één parochie met de naam “R.K. Parochie
Zuidelijk Flevoland’;

- dat de parochiéle caritasinstellingen behorende tot de parochies, te weten PCI H. Bonifatius te
Almere en PCI Sterre der Zee te Zeewolde zich d.d. 31 augustus 2024 tot mij hebben gericht
met het formele verzoek de beide PCI’s te verenigen middels een fusie;

In acht nemend

- dat de bisschopsraad over het voornemen tot fusie van PCI's gehoord is en daar positief over
geadviseerd heeft;

besluit ik op grond van de canon 121 van de Codex Iuris Canonici
de PCI Sterre der Zee te Zeewolde op te heffen
met het oog op de nieuw op te richten Parochiéle Caritasinstelling onder de naam
‘Parochiéle Caritas Instelling Zuidelijk Flevoland’
en wel met ingang van 1 januari 2025.

Wettige bezwaren kunnen overeenkomstig en op grond van canon 1734 van de Codex luris
Canonici schriftelijk aan mij worden voorgelegd binnen een termijn van tien nuttige dagen.

Dit decreet zal in het weekend van 15 december 2024 bekend gemaakt worden in de R.K.
kerken van de R.K. Parochie Zuidelijk Flevoland te Almere en Zeewolde, en zal worden vermeld in
de eerstvolgende uitgave van het parochieblad.



Horizontaal

1 Kerkgenootschap 11 Clown van 'Sapperdeflap’ 12 Byzan-
tijnse voorstelling van Christus 13 Lichte muziek 14 Insect
16 Parijs topvoetbalteam 17 Beeld in de Kerststal 19 Wereld-
vreemd iemand (Eng.) 20 Zuid-Amerikaans zoogdier 21 Inter-
netadres (Eng. afk.) 23 Opschik 24 Filmtape 25 Loopvogel
26 Windstil 28 Afrikaan 30 Overdreven 31 Plaats in Overijssel
32 Betaaldvoetbalclub 34 Voorzetsel 35 Symbool voor neo-
dymium 36 Vice-president onder Bill Clinton 37 Materiaal voor
soldaatjes 39 Verlegen 40 Vertakte hoorns 41 Kledingstuk
42 Persoonlijk vnw. 43 Religie 44 Woord 45 Waterbeweging
46 Voormalig Europees land 48 Stommeling 50 Snelle, korte
beweging 51 Positieve elektrode 53 Hap 55 Heiligdom.

Verticaal

2 Het verhaal van Gilgamesj bijvoorbeeld 3 Teug 4 Verbruikt
5 Masker 6 Land in Afrika 7 Vaor Christus (Lat. afk.) 8 Belang-
rijke wedstrijd 9 Grieks eiland 10 Lid van een hemels koor
13 Kandidaat-kloosterling 15 Geloof dat Gods genade iede-
reen ten deel zal vallen 18 Strijkende aanraking 20 Die van Eva
bevindt zich volgens sommige moslims in de Saudische stad
Djedda 22 Apparaat dat computernetwerken verbindt 25 Ne-
derlandse oud-topvoetballer 27 Profaan 29 Blauwe kleur
33 Insect 34 Vaak aan het dierenrijk ontleend vereerd symbool
van primitieve volkeren 38 Atoomdeeltje 39 Stad in Libanon
41 Beet 42 Iskariot of Taddeiis 45 Balletrokje 47 Menselijke
bouwsteen (afk.) 49 Basketbalcompetitie in de Verenigde
Staten 50 Koorzang 52 Gelijkstroom (Eng. afk.) 54 Zoon van
Juda.

Oplossing volgt in volgende
parochieblad

Oplossing puzzel
jaargang 7 nummer 7
(Kerstpuzzel)
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HET KERSTKIND IS HET LICHT DAT IN DE WERELD KOMT.



Kerstpakkettenactie 2024: Het was weer een geweldige actiedag!

Op vrijdag 20 december jl. hebben wij weer de jaarlijkse kerstpakkettenactie gehouden samen met
afgevaardigden van alle kerken van Zeewolde. In de zaal van de PGZ stonden lange rijen stoelen
met kleurige boodschappentassen klaar om gevuld te worden. Op de tafels onder de toren

hebben we ‘s morgens al veel lekkere dingen gegroepeerd. Deze artikelen mochten we ophalen
bij diverse bedrijven. Ook hebben bijna alle basisscholen meegedaan om levensmiddelen in te
zamelen, het was een behoorlijke hoeveelheid en een geweldig initiatief. En ook op de Levant is
een inzameling gehouden. Allemaal heel erg bedankt.

Vanaf ‘s morgens 10 uur kwamen

4 mensen naar Open Haven om hun
gaven te brengen. Het was geweldig om
te ervaren dat er veel mede-inwoners
van ons dorp aan hun naasten denken
die het wat minder goed hebben. Nadat
de vrijwilligers druk bezig geweest zijn
om alles zoveel mogelijk te sorteren zijn
ze begonnen om de tassen te vullen
met de artikelen. Alle pakketten werden
voorzien van kerstbrood, boter, koffie, thee, bonbons, chocolademelk, frisdrank, zoutjes, nootjes,
ragout, pasteibakjes, soepen, wereldgerechten en allerlei andere artikelen om een feestelijke
maaltijd te maken. De boodschappentassen werden weer zeer goed gevuld.

Vanwege voldoende financiéle bijdragen kregen de adressen ook een vlees of vis bon. Voor de
tassen van de jongeren van de Basisz en s Heerenloo was er een munt van de Leeuw snacks
toegevoegd. De AKZ schonk een cadeaubon; te besteden bij de Basisz met kerstwens voor
iedereen. Ook werden er nog veel door kinderen gemaakte kerstkaarten in de tassen gedaan.

‘s Avonds werden de boodschappentassen door een grote groep vrijwilligers van alle kerken
bezorgd. Uiteindelijk zijn er op 321 adressen een volle tas met heerlijke artikelen bezorgd. En om
de vrije dagen door te komen kregen ze allemaal van een plaatselijk autobedrijf een mooie puzzel
van 1000 stukjes. Voor veel inwoners van Zeewolde was dit pakket een welkome aanvulling voor
de maand december.

De kerstpakkettenactie is daarom mede door u een succes geworden. We bedanken u allen heel
hartelijk die hieraan hebben meegewerkt in welke vorm dan ook, want ook uw financiéle steun is
onmisbaar. We hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten tijdens de actiedag die dan
gehouden wordt op 19 december!

Namens de kerstpakkettencommissie
Tiny Schor.
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Leden Parochiebestuur, locatieraden en contactpersonen

PAROCHIEBESTUUR PAROCHIE
ZUIDELLJK FLEVOLAND

Franklin Brigitha (Pastoor en Voorzitter)
M: 0629180245
pastoor.brigitha@katholiekalmere.nl

Bart de Bruijcker (vice-voorzitter)
M:0613195223
bart.debruycker@marvesa.com

Ria Pol (penningmeester)
M: 0610418312
penningmeester@katholiekzfl.nl

Bernadette Geurts (secretaris)
M: 0612891763
Secretaris@katholiekzfl.nl

Elselies Verkleij (bestuurslid)
M: 0652417137
Elverkleij@planet.nl

LOCATIERAAD SINT BONIFATIUS,
ALMERE

Franklin Brigitha (Pastoor)
M: 0629180245
pastoor.brigitha@katholiekalmere.nl

Ria Pol (penningmeester)
M: 0610418312
penningmeester@katholiekalmere.nl

Bernadette Geurts (secretaris)
M: 0612891763
Secretaris@katholiekalmere.nl

David Dewdath (Lid, Catechese)
M: 0624620390
david.dewdath@gmail.com

Harry Hondeman (Lid, Diaconie)
M: 0644309431
harry@hondeman.net

Jergen Veenhoven (Lid, Beheer)
M: 0622549856
jorgen.veenhoven@gmail.com

LOCATIERAAD STERRE DER ZEE
ZEEWOLDE

Paul Leferink (Pastor)
M: 0365310924
Pastor.rkzeewolde@gmail.com

Piet Verschure (voorzitter)

M: 0657209483
pamverschure@kpnmail.nl
Parochiebestuur.rkzeewolde@gmail.com

Henk Meijer (penningmeester)

M: 0612996958

hfmmeijer@gmail.com
Penningmeesterrkzeewolde@gmail.com

Janneke den Brok (secretaris)

M: 0653334897

j.denbrok@live.nl
Secretaris.rkzeewolde@gmail.com
Communiegroep.zeewolde@gmail.com

Lia van Brakel (lid)
M: 0624328822
liavbrakel@gmail.com

Gert Jan van Dongen (lid)
M: 0651231958
vandongengertjan@gmail.com

Monique Smit (lid)
M: 0646515348
Mdebekker44@gmail.com

JTERRE DER IEE

Parochie Sterre der Zee
Kerkplein 8
3891 ED ZEEWOLDE

Pastor

pastor PJ.M. (Paul) Leferink

tel: 036 - 5310924 (bereikbaar iedere
werkdag, behalve op maandag)

Pastoraal team

pastor:

Paul Leferink
pastor.rkzeewolde@gmail.com
pastoraal begeleiders:

Mw. L. (Lia) van Brakel

Dhr. H.EM. (Henk) Meijer

Ledenadministratie
Mw. V. (Veerle) van der Helm
email: leden.rkzeewolde@gmail.com

Liturgie
Dhr. GJ.M. (Gert-Jan) van Dongen

tel: 036 - 5228807

Diaconie
Mevr. W. (Wendy) Marinic

Catechese
Mevr. A.A.M. (Angenita) Gieling- van Wijk
tel: 06-81315903

Bezoekgroep - omzien naar elkaar
Mevr. L. { Leonie) vd Sluijs

tel: 06-36367372
e-mail: lhhvandersluijs@gmail.com

Vervoer naar / van de kerk

Dhr. G. (Gerrit) Thiele

tel: 06 29036687 (min 24 uur van
tevoren)

Coordinatie kosters
Dhr. G.B. (Gerard) van Mispelaar
tel: 036 - 5221122

St. Katholiek Onderwijs Zeewolde (SKOZ)

Dhr. R.M. (Roel) Hijne
tel: 06-39276505

Parochiele Caritas Instelling (PCl)

Dhr. J. (Jeroen) van Kampen (voorzitter)
tel: 036 - 5228770

e-mail: pcirkzeewolde@gmail.com
Bankrek. PCI IBAN:
NL74ABNAD430701926

Bankrekening parochie
Rabobank Flevoland,

IBAN: NLO7RABO0112557856
Ook voor uw vrijwillige bijdrage

Gebouw Open Haven
Beheercommissie "Open Haven”
Voorzitter: Gert van Es 06-22748917
e-mail: vz@openhaven.nl

(elke vrijdag van 09:00-12:00 uur
aanwezig in Open Haven)

secretaris: Geert Meijer

e-mail: secr@openhaven.nl
vertegenwoordiger parochie: Cees Stolk
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@ Als nieuw

Na de kerkdienst heeft de pastoor een nieuwtje. Die zaterdag sneeuwt het en toch komen er massa’s

‘Mensen,’ zegt hij, ‘U zag het al, de kerstversiering is mensen naar de rommelmarkt. ledereen is blij. Behalve
opgeruimd. Nu willen we graag wat spullen wégdoen,  een mevrouw die een Bijbel wil kopen. ‘Deze is beslist
ook van de zolder. Daarom is er zaterdag een niet ALS NIEUW!" moppert ze, ‘Hij is stukgelezen! Bah!’
ROMMELMARKT! Komt allen!” In de kerk steekt De pastoor zegt vriendelijk: ‘Deze Bijbel, mevrouw, is
geroezemoes op, want rommelmarkten vindt iedereen  oud, maar het verhaal blijft ALTIJD nieuw. Probeer
leuk. Ook de muizen spitsen hun oren. Dat wordt maar!’ De mevrouw betaalt hoofdschuddend twee

smullen! Die week zetten de kerkmensen tafels klaar euro. Kik en de muizen snoepen de hele middag.

voor de markt. Ze krijgen elk een titel: ‘Oud en Kapot’, s Avonds bij het opruimen vinden ze onder de tafel
‘Mooi Oud’, ‘Nuttig’ en ‘ALS NIEUW'. Ernaast staan ; een vreemd ding met een gekruld onderstel. Kik weet
dozen vol met kerstspullen, huisraad, boeken en nog wat het is: een miniatuur van een slee! De muizen

veel meer. Vrijwilligers sorteren ze en plakken er slepen hem mee naar huis en mama poetst hem tot hij
prijsjes op. ‘Niet te duur maken!’ roept de pastoor, glimt als nieuw. De slee krijgt een plekje onder het
‘Alles moet WEG!’ orgel. En morgenvroeg mogen de muizen hem
proberen, in de knispernieuwe sneeuw.

Januari

Hier lees je 15 dingen die bij januari passen. Hun eerste letter is rood. Er horen 15 tekeningetjes bij. Als je elke
rode letter in het bijpassende tekeningetie hebt gezet, lees je van links Naar rechts het goede nieuws van januari!
uee jdopy
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Uit de Bijbel

Geliefde broeders en zusters, ik geef jullie in deze brief
geen hieuw gebod Maar een oud, dat u vandf het begin bekend is.
Toch is het ook een nicuw gebod, omdat de duisternis wijkt
en het ware licht al schijnt, werkeliik, in Jezus' leven =
en in jullie leven. Naar | Joh. 2.7-8 ADOR



