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Door Frank Weijers

Beste medeparochianen

Thuiskomen, een titel van dit blad welke je zowel
letterlijk als figuurlijk kan uitleggen. lets wat ook zo
vanzelfsprekend lijkt maar wat we ook niet gewoon
moeten vinden.

Voor de meeste mensen zit de vakantie er weer op. Een
tijd waar mensen tijdelijk verhuizen naar een andere
plek. Een camping, een hotel, resort, huisje of noem
maar op. Even ontspannen met elkaar om daarna weer
terug te gaan naar je vertrouwde omgeving. En na de
vakantie weer het woon-werkverkeer of van en naar
school gaan. En of het nu om het dagelijkse ritme of
een vakantie gaat, je vertrekt om later weer veilig thuis
te komen.

We gaan vaak uit van de vanzelfsprekendheid dat we
weer thuiskomen. Maar de praktijk is weerbarstiger.
Naast ons huis zou ook de wereld, een huis voor ons
allen, een veilige plek voor iedereen moeten zijn.
Helaas is dat niet het geval. Ik denk aan de
vluchtelingen en ontheemden. Mensen die vaak geen
huis meer hebben en niet meer thuis kunnen komen
en vaak ook nergens welkom zijn. Alles kwijt zijn en
geen eigen veilig (t)huis meer hebben. Maar ook
dichtbij is het geen vanzelfsprekendheid. Na een
avond uitgaan ziet haar familie Lisa niet meer
thuiskomen.

Thuiskomen kan je ook figuurlijk zien. Je kan je ergens
zo gewenst voelen dat het voelt als thuiskomen. Of dit
nu familie, vrienden, een vereniging is, je voelt je
welkom alsof het je eigen huis is.

Ons kerkgebouw staat voor een ingrijpende
verbouwing. Tijdens de verbouwing zullen wij
uitwijken naar een andere plek waar we samen
kunnen komen. Het is fijn dat wij straks een plek
hebben waar wij welkom zijn. Laten wij met elkaar
ervoor zorgen dat wij straks op onze tijdelijke locatie
ons ook thuis en welkom gaan voelen in de
wetenschap dat wij later weer “thuis” zullen komen.

En in het verlengde daarvan moeten wij blijven werken
aan een veilige plek in de wereld waar iedereen zich
thuis en welkom kan voelen alsof het ons eigen huis is.



De afgelopen tijd hoor ik vaak van mensen dat het zo stil is, omdat de
kinderen en kleinkinderen allemaal met vakantie zijn. Of dat mensen blij
zijn dat hun kinderen weer veilig thuis zijn gekomen.

Misschien een gevoel dat wij het komende jaar ook enigszins zullen hebben, nu we in januari na
40 jaar ons vertrouwde kerkgebouw gaan (moeten) verlaten. Maar ook dan is er uitzicht op
thuiskomen in een min of meer vertrouwde Open Haven. Toch hoop ik dat we ons ook op de
tijdelijke kerklocatie snel “thuis” zullen voelen. Ook al heeft het misschien veel weg van de
begintijd, het pionieren in de ‘Trekker’ en de ‘Horst"

Over heel veel moet worden nagedacht de komende tijd, alsof je je koffers pakt voor de
vakantie. Wat nemen we mee, wat hebben we het komende jaar echt nodig en wat kan wel een
jaar in de opslag. We zullen onze kerkzaal zo goed als leeg moeten achterlaten.

Daarnaast zullen het komende kwartaal nog een Vormselviering en de viering van de Eerste
Heiige communie plaats vinden. Activiteiten die gewoon door blijven gaan.

Toch als we kijken naar de bijbel zien we daar ook dat
mensen hun vertrouwde plek achterlaten. Soms zelfs
naar onbekende bestemming vertrekken en zich daar
dan ook weer thuis gaan voelen. Denk maar aan de
vissers die door Jezus worden geroepen om alles
achter te laten om Hem te volgen. Van één kant hoop
ik dat wij dat over een jaar ook zullen zeggen/voelen.
Het was pionieren, maar ik heb me hier thuis gevoeld.

Paul Leferink




Afwikkeling verkoop en terughuur Open Haven voor Sterre der Zee
Een jaar pionieren, zoals we ooit begonnen in De Trekker!

Beste mensen, zoals jullie weten is de akte van verkoop en terughuur van Open haven op
1 september jl. gepasseerd. Graag praten we jullie bij over de komende periode, waarop het opnieuw
pionieren wordt tijdens de verbouwing van Open Haven.

1. Spelregels van het bisdom bij verkoop van onroerend goed

De opbrengst van de verkoop van Open Haven aan de Gemeente Zeewolde bedraagt voor Sterre der
Zee 1/3 deel van de verkoopsom. Dit bedrag is op 1 september 2025 overgemaakt op de
bankrekening van Sterre der Zee. Hierop worden alle gemaakte kosten voor juridische
ondersteuning, advisering in mindering gebracht. Het dan ontstane bedrag is de feitelijke opbrengst
van de verkoop.

Het bisdom volgt een vier-sparenbeleid bij verkoop van onroerend goed in een parochie. De
opbrengst wordt als volgt toegewend:

a. 10% van de opbrengst van de verkoop wordt gestort in het anderlinge Solidariteitsfonds van het
bisdom.

b. 3% wordt afgedragen aan het bisdom als extra bijdrage gezien de additionele kosten van
begeleiding tijdens het sluitings- en verkoopproces.

¢. 50% wordt bestemd als geoormerkt vermogen (bestemmingsreserve) om de toekomst van het
pastoraat in Zeewolde te kunnen blijven financieren.

d. 37% komt ten gunste van de reguliere meerjaren-exploitatie van Sterre der Zee (toevoeging aan
het vrij besteedbaar vermogen).

De voorziening voor beheer, onderhoud en vervanging inventaris van de Beheercommissie zal na
afwikkeling van lopende zaken en af te stoten inventaris worden teruggestort naar beide eigenaren
in de verhouding 1/3 - 2/3.

De financiéle verantwoording vindt plaats in de jaarrekening van 2025 e.v.

2. De bouwplanning

Op 1 september as. is de akte gepasseerd. De feitelijke verbouwing start op 5 januari 2026. Vanaf dat
moment is Open Haven gesloten en zullen wij zoals het er nu naar uitziet waarschijnlijk uitwijken
vaoor onze activiteiten naar De Verbeelding. Koorrepetities zullen waarschijnlijk in De Meermin
plaatsvinden. Vanaf januari 2027 zal het nieuwe Maatschappelijk Centrum in gebruik worden
genomen en kunnen we weer terug naar onze kerkzaal in Open Haven.

3. Tijdelijk uitwijken naar de Verbeelding en de Meermin

We zijn in gesprek met De Verbeelding om daar alle zon- en feestdag-vieringen te verzorgen. De
koorrepetities op de maandagavonden zullen waarschijnlijk verhuizen naar De Meermin.

In De Verbeelding zullen we alles zelf verzorgen: het klaarmaken en weer terugleveren van de ruimte,
de catering na de viering, techniek inclusief beamen en streamen. Dat betekent dat we naast het
beamteam en het streamteam een vaste groep kosters en koffieschenkers moeten organiseren en
het kasbeheer en sleutelbeheer verantwoord moeten regelen. We zullen een afsluitbare kast
plaatsen voor de eucharistische- en technische materialen die we gebruiken.



Er zal een uitgebreidere vervoergroep nodig zijn om mensen die slecht ter been zijn naar en van
de kerk te brengen. De Open Kerk bijeenkomsten op de vrijdagochtend zullen waarschijnlijk
verplaatsen naar De Meermin, inclusief een mogelijkheid om in stilte een kaarsje bij Maria op te
steken.

4. Onze kerkruimte na verbouwing

Onze kerkruimte blijft intact inclusief het Maria-altaar. Alleen wordt het verkleind: de beide
flexibele wanden worden definitieve wanden met aangrenzend de sacristie en opslagruimte.
De kerkruimte voor de PGZ blijft evenzo intact, wordt verkleind en voorzien van balkons.

5. De Beheercommissie

De beheercommissie zet haar werkzaamheden door tot de kerksluiting. Na de opening in 2027
worden de taken overgenomen door een nieuw te vormen Beheergroep door de gemeente in
samenspraak met de kerken.



6. Inventaris

Een groot deel van de inventaris is van Open Haven, dus gezamenlijk eigendom van beide kerken.
Een klein deel valt onder de kerken afzonderlijk. De hele inventaris (afzonderlijk van de kerkelijke
spullen) is verkocht aan de gemeente. De stoelen in de kerkruimten worden in ieder geval weer
gebruikt. Andere zaken nader te bepalen.

Voor onze eigen zaken gaan we externe opslag regelen. Gebruiksmateriaal gaat mee naar de
tijdelijke locatie.

7. Het orgel
We doen ons best om het orgel te behouden. In dat geval zal het stofdicht worden ingepakt tijdens
de verbouwing. Van Vulpen (de orgelbouwer) adviseert echter dat het beter is om beide orgels
geheel te demonteren en klimaatgeregeld op te slaan.

Het kostenplaatje daarvan zal naar verwachting buiten onze horizon liggen.
In dat geval moet naar alternatieven worden gekeken. Wordt vervolgd.

8. Het Mariabeeld en altaar
Het Mariabeeld en -altaar blijven op de huidige plek. Worden tijdens de
verbouwing extern opgeslagen.

9. Gezamenlijke afsluitende viering op 4 januari 2026

We willen bij de bouwsluiting op 4 januari een passende viering houden
in onze kerkzaal. Mogelijk kunnen we samen met de PGZ als afsluiting
symbolisch de Paaskaarsen verplaatsen naar de tijdelijke uitwijklocaties.

10. 40 jaar Open Haven: een jubileumuitgave mmv Mannes Schopping

Volgend jaar zal het 40 jaar geleden zijn dat Open Haven in gebruik werd genomen. We werken
m.m.v. Mannes Schopping aan een jublieumboekje, die bij de bouwsluiting of bij de
ingebruikname van het nieuwe Open Haven kan worden gepresenteerd.

Tot slot een oproep:

Tijdens het pionieren in 2026 zijn veel handjes nodig om iedere zondag de ruimte klaar te maken en
weer op te leveren. Als je je steentje hieraan bij wil dragen, meld je dan bij Piet Verschure.

Schroom niet om bij vragen of suggesties contact te zoeken met een van de bestuursleden.

Namens het bestuur,
Henk Meijer



Wij nodigen jullie allemaal van
harte uit voor onze jaarlijkse
startzondag/familiedaqg.

Deze ochtend is voor jong en
oud en voor iedereen
toegankelijk.

STERRE DER ZEE
ax ranocwr reEwsee

10.00u viering in de kerk
11.00u koffie met lekkers
11.30.u pelgrimeren of
pionieren?

12.30u samen eten onder
de kerktoren

Zondag 28
september

Open Haven




Opgeven Eerste Heilige communie 2025

Beste ouders,

Heeft u een kind dat graag de Eerste Heilige Communie wil doen en zit het in groep 4 of
hoger, dan kunt u uw kind opgeven door onderstaande gegevens door te mailen naar
pastor.rkzeewolde@gmail.com

U krijgt een bevestiging van uw opgave. Indien dit niet het geval is kunt u contact opnemen
met pastor Leferink, 036 5310924.

De eerste heilige communie zal plaatsvinden op zondag 14 december 2025. De lessen
starten 5 oktober, op zondagochtend in Open Haven.

Namens het parochiebestuur,
Pastor Leferink

Opgave voor 28 september 2025
Naam:

Adres:

Postcode:

Telefoonnummer:

Email:

Geboortedatum:

School:

Gedoopt ja/nee
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AGENDA

21 september Vredeszondag

28 september Familiezondag/parochiezondag

18 oktober t/m 26 oktober 2025 Herfstvakantie

11 november Ontmoetingsdag

15 november Vormselviering

14 december 1e H. Communie

20 december 2025 t/m 4 januari 2026  Kerstvakantie

25 december Hoogfeest van Kerstmis

4 januari Bijzondere viering tijdelijk vertrek uit Open Haven
Elke vrijdag van 10-12 uur Open kerk in Open Haven

Onderstaand staan de voorlopige verschijningsdata van het parochieblad voor 2025.
Tevens vindt u de uiterste inleverdatum indien u een copy voor het blad wenst in te leveren.

Uiterste inleverdatum copy Week van verschijnen
dinsdag 14 oktober 2025 27 oktober 2025
dinsdag 25 november 2025 8 december 2025 (kerstnummer)

Bezinvivgsdagen voor gel

oVigen van 20-e0 jaar

meer 2025 sgtmmasianis “ Reo mell” in SHtara

Weditati
boek van de
maar laat ook tien dat G
een serieuze, maar ook b

Vrijdag 14-11, 17.00 — Sluiting: Zowdag 1611, 16.00 uar
Bezimingshuis “Regina Carmel”,

Kollenberg 2, (122 AL Sittard

Kosten: € 200, ; korting mogelijk voor werkloz.on

Opgave: Bezinmimgshuis " Regina Carmeli”

'Wail: reginacarmelizig@gmail.com, Tel. 06-39459433




j zei togen hen:
wereld rond en
et goede nieuws
lepselen.



zondag 14 september

10.00 uur

zondag 21 september

10.00 uur

zondag 28 september

10.00 uur

zondag 5 oktober
10.00 uur

zondag 12 oktober
10.00 uur

zondag 19 oktober
10.00 uur

zondag 26 oktober
10.00 uur

zondag 2 november
10.00 uur

Eucharistieviering
Kruisverheffing

Oecumenische viering
Vredesweek

Woord en communieviering
familieviering/
parochiezondag

Woord en communieviering

Woord en communieviering

Woord en communieviering

Eucharistieviering

Woord en communieviering
Allerheiligen/Allerzielen

M. van Sandijk/
P. Leferink

P. leferink

P. Leferink

P. Leferink

P. Leferink

Lector: G.J. van Dongen
Koster: P. Wentzel
Koffie: V. Mul/F. v. Bakel

Lector: nvt
Koster: P. Vale
Koffie: Fam. Seesing

Lector: A. Marinic
Koster: R. Stepho
Koffie: Allen

Lector: P. Benders
Koster: G. van Mispelaar
Koffie: Fam. Thoen

Lector: C. Stoffels
Koster: P. Wentzel
Koffie: Fam. Verkleij

Lector: V. van der Helm
Koster: P. Vale
Koffie: Fam. Smit

Lector: G.J. van Dongen
Koster: R. Stepho
Koffie: R.Huiden/T.v. Stokkom

Lector: C. Stoffels
Koster: G. van Mispelaar
Koffie: Fam. Verschure

zondag 9 november  Woord en communieviering P. Leferink Lector: P. Benders
10.00 uur Kerkwijding van Koster: P. Wentzel
St. Jan v. Lateranen Koffie: V. Mul/F. v. Bakel
dinsdag 11 november Eucharistieviering R. Maas/ Lector: nvt
10.30 uur P. Leferink Koster: P. Wentzel
Koffie: Door Open Haven
Kinderopvang

Elke zondag kan er tijdens de viering gebruik gemaakt worden van kinderopvang. Wil je naar de
kerk, maar zijn de kinderen te klein om een uur stil te luisteren? Neem de mogelijkheid om ze naar
de opvang te brengen in Open Haven, ruimte rechts naast de toiletten. Ze zijn meer dan welkom!
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PRIJSVRAAG

Prijsvraag

Een nieuw parochieblad ... een nieuwe naam

Onze parochie Zuidelijk Flevoland bestaat sinds dit jaar uit de kerken St. Bonifatius in Almere en
Sterre der Zee in Zeewolde. Bij één parochie hoort ook één kerkblad.

Een kerkblad is een belangrijke schakel tussen de kerk en haar leden. Een gezamenlijk blad is een
prachtig middel dat nieuwe mogelijkheden biedt om onder meer inspirerende ideeén door te
geven aan een grotere kring geinteresseerden. Het biedt ruimte voor verbondenheid, informatie en
inspiratie, ruimte om de activiteiten van onze gemeenschappen te delen, om samen te groeien in
geloof en in gemeenschap. Vanaf het nieuwe jaar zal er dan ook een gezamenlijk kerkblad komen.

Een gezamenlijk kerkblad, dat ons allemaal verbindt, vraagt om een nieuwe naam en daarvoor
roepen wij nu uw hulp in.

Uw creativiteit en betrokkenheid inspireren u vast voor een aansprekende naam die recht doet aan
de kerken in Almere en in Zeewolde.

ledereen is van harte uitgenodigd om mee te denken.

U kunt uw voorstellen véér 1 oktober 2025 insturen naar administratie@katholiekalmere.nl en
vermeld hierbij uw naam en e-mailadres.

De winnende bedenk(st)er van de naam zal worden beloond met als prijs een jaar gratis een
abonnement op het kerkblad.

In de eerste editie, die begin januari 2026 uitkomt, zal de uitslag worden bekendgemaakt.
We kijken uit naar uw creatie.

Pastoor Franklin Brigitha,
Ook namens het parochiebestuur, de locatieraden en de redacties.
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Horizontaal

1 Polychroom 10 Vertrouwd 11 Betaalpascode 12 Rooms-
katholiek (afk.) 13 Zei hij (Lat.) 14 Persoonlijk vow. 15 Naald-
boom 17 Geldkoffertje 18 Windrichting (afk.) 19 Familielid
21 Aangehecht takje 22 Benedictie 23 Slaperig 26 Plaats in
Drenthe 28 Muze van het minnedicht uit de Griekse mytholo-
gie 31 Volgend op 32 In het jaar des Heren (Lat. afk.) 33 Baai
36 Helleveeg 38 Okselverfrisser 39 Gezamenlijke gelovigen
(prot.) 41 Verhoogde noot 42 Fotografische term 43 Oude lap
45 Opnamelocatie 46 Gelofte 47 Public relations (afk.)
48 Oude lengtemaat van zes voet 50 Symbool voor helium
51 Roofzuchtige papegaai 52 Voornaamwoordelijk bijwoord
54 Vol plichtplegingen.

Verticaal

1 Veroordeling tot de helse straf 2 Houtsoort 3 Landbouw-
werktuig 4 Energiezuinig licht 5 Een teken van onderlinge
verstandhouding geven aan iemand anders 6 Openbaring van
de Heer 7 Voorzetsel 8 Symbool voor radon 9 In het Hebreeuws
is het roeach, in het Grieks pneuma 14 Koon 16 Branieschopper
met vetkuif 17 Buur van Uganda 20 Eenheid van de Nederland-
se politie (afk.) 24 Aziatisch sultanaat 25 Bewijsmiddel voor
vermeende onschuld uit de middeleeuwen (ordale) 27 Haar
naam betekent in het Hebreeuws moeder van alle levenden
29 Herkauwer 30 Filmscéne die in één keer wordt opgenomen
(Eng.) 34 Plotse uitstoting van lucht met schurend geluid
35 Met vallen en opstaan 36 Verschijnsel 37 Aristocraat
39 Roofvogel 40 Internetextensie van Spanje 41 Gelatinege-
recht 44 Grootste uil 48 Boerenbezit 49 Ziekenhuisscanner
(Eng. afk.) 51 Kronieken (afk.) 53 Overdreven.

Oplossing volgt in volgende parochieblad
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Taizé vieringen

’
Van harte welkom bij de Taizé viering op zondag 14 september en k TA | Z E

12 oktober om 19.00 uur in Open Haven.

We komen samen in een sfeer van rust en bezinning, geinspireerd door de traditie

van Taizé. Tijdens deze viering lezen we uit de Bijbel, bidden we samen en zingen we de

bekende meditatieve Taizé-liederen. Er is ook ruimte voor stilte, zodat je even tot jezelf kunt komen en
je gedachten kunt laten gaan.

De vieringen zijn eenvoudig van opzet, maar kunnen diepe betekenis krijgen. Ze bieden een moment
van verstilling en verbondenheid, die je kunnen bemoedigen en kracht geven voor de week die komt.

ledereen is welkom, of je nu Taizé al goed kent of nieuwsgierig bent naar deze vorm van vieren.
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met een kopje koffie of thee.

Kom zoals je bent — we zien ernaar uit je te begroeten!
Tot zondag 14 september en 12 oktober om 19.00 uur!

“Save de date”
Ontmoetingsdag 11 november 2024

Alle ouderen en zieken met hun partner of begeleider
worden hierbij uitgenodigd.

Ontvangst om 10.00 uur met koffie/thee.

Om 10.30 uur de Eucharistieviering waarna we gezellig samen zijn.
Na de lunch zal er een ontspanningsmoment zijn.

Aan het einde van de dag is er gelegenheid tot zegen en handoplegging.

Tijdens de eucharistieviering wordt de collecte gehouden voor de onkosten van deze dag.

We hopen deze dag weer veel mensen te mogen ontmoeten.
U bent van harte welkom.

Informatie over opgaven komt in volgend parochieblad.

De commissie “ontmoetingsdag”
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Leden Parochiebestuur, locatieraden en contactpersonen

PAROCHIEBESTUUR PAROCHIE
ZUIDELUK FLEVOLAND

Franklin Brigitha (Pastoor en Voorzitter)
M: 0620180245
pastoor.brigitha@katholiekalmere.nl

Vacant (vice-voorzitter)

Ria Pol (penningmeester)
M: 0610418312
penningmeester@katholiekzfl.nl

Bernadette Geurts (secretaris)
M: 0612891763
Secretaris@katholiekzfl.nl

Elselies Verkleij (bestuurslid)
M: 0652417137
El.verkleij@planet.nl

LOCATIERAAD SINT BONIFATIUS,
ALMERE

Franklin Brigitha (Pastoor)
M: 0629180245
pastoor@katholiekzfl.nl

Ria Pol (penningmeester)
M:0610418312
penningmeester@katholiekalmere.nl

Bernadette Geurts (secretaris)
M: 0612891763
Secretaris@katholiekalmere.nl

David Dewdath (Lid, Catechese)
M: 0624620390
david.dewdath@gmail.com

Harry Hondeman (Lid, Diaconie)
M: 0644309431
harry@hondeman.net

Jergen Veenhoven (Lid, Beheer)
M: 0622549856
jorgen.veenhoven@gmail.com

LOCATIERAAD STERRE DER ZEE
ZEEWOLDE

Paul Leferink (Pastor)
M: 0365310924
Pastor.rkzeewolde@gmail.com

Piet Verschure (voorzitter)

M: 0657209483
pamverschure@kpnmail.nl
Parochiebestuur.rkzeewolde@gmail.com

Henk Meijer (penningmeester)

M: 0612996958

hfmmeijer@gmail.com
Penningmeesterrkzeewolde@gmail.com

Janneke den Brok (secretaris)

M: 0653334897

j.denbrok@live.nl
Secretaris.rkzeewolde@gmail.com
Communiegroep.zeewolde@gmail.com

Lia van Brakel (lid)
M: 0624328822
liavbrakel@gmail.com

Gert Jan van Dongen (lid)
M: 0651231958
vandongengertjan@gmail.com

STERRE DER ZIEE

Parochie Sterre der Zee
Kerkplein 8
3891 ED ZEEWOLDE

Pastor

pastor PJ.M. (Paul) Leferink

tel: 036 - 5310924 (bereikbaar iedere
werkdag, behalve op maandag)

Pastoraal team

pastor:

Paul Leferink
pastor.rkzeewolde@gmail.com
pastoraal begeleiders:

Mw. L. (Lia) van Brakel

Dhr. H.EM. (Henk) Meijer

Ledenadministratie
Mw. V. (Veerle) van der Helm
email: leden.rkzeewolde@gmail.com

Liturgie
Dhr. G.J.M. (Gert-Jan) van Dongen
tel: 036 — 5228807

Diaconie

Mevr. W. (Wendy) Marinic

tel: 06-16298544.

e-mail: pci.rkzeewolde@gmail.com

Catechese
Mevr. A.AM. (Angenita) Gieling- van Wijk
tel: 06-81315903

Bezoekgroep - omzien naar elkaar
Mevr. L. ( Leonie) vd Sluijs

tel: 06-36367372

e-mail: [hhvandersluijs@gmail.com

Vervoer naar / van de kerk

Dhr. A. (Adrie) Koning

tel: 06 48905946 (min 24 uur van
tevoren)

Codordinatie kosters
Dhr. G.B. (Gerard) van Mispelaar
tel: 036 - 5221122

Katholiek Onderwijs Zeewolde
Vacant

Parochiele Caritas Instelling (PCl)
Mw. W. (Wendy) Marinic

tel: 06-16298544.

e-mail: pci.rkzeewolde@gmail.com
Bankrek. PCI IBAN:
NL74ABNAD430701926

Bankrekening parochie
Rabobank Flevoland,

IBAN: NLO7RABO0112557856
Ook voor uw vrijwillige bijdrage

Kerkcentrum Open Haven
036-5222255,

E-mail: info@openhaven.nl
Binnenlopen: maandag tm vrijdag
open van 9 tot 12 uur.

ledere vrijdagmorgen: koffieochtend,
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Veel

Kik rilt in zijn slaap. Er tikt iets op zijn rug. Of iemand.
Kik kijkt met één oog achterom en maakt van schrik
een sprongetje. Op de rand van zijn wijwaterbakje zit
een vreemd wezen. Een kleine kikker. Hij is felgroen,
zijn poten zijn blauw, zijn voeten oranje en hij kijkt Kik
aan met twee knalrode ogen. ‘Nachtmerrie!” denkt Kik,
‘ik droom! ‘Héla! Hallo neef!” kwaakt het kikkertje, ‘ik
ben Maki, roodoog-makikikker! WAT gaan we doen?

Ik heb er zin in!!’ Kik duikt in elkaar: ‘Gast, waar kom jij
vandaan?’ ‘Van heel VER! kwaakt Maki, ‘uit Costa Rica,
met de boot, in een doos vol ananassen. Nu zit ik in dit
platte kikkerlandje! Wat woon je hier mooi, neef! Zeg,
ik zou wel een mals vliegje lusten!” Kik kan zijn ogen
niet openhouden.

Versje

Van buiten, van verre, kwam ji) hier erbi).
En sommigen zeiden: Nee, hier wonen WIJ.
Lk kende veel mensen. maar niemand als jij, /
Je kon mooi vertellen en maakte ons blij. g

Uit de Bijbel

God verscheen ophieuw aan Abraham, bij de eiken van Mamre.

Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent.
Toen hij opkeek. zag hij even verderop plotseling drie mannen staan.
onwmiddellijk snelde hij de tent uit, Naar hen toe. Hij boog diep en zei:
‘Heen wees toch zo goed uw dienaar Niet voorbij t& gaan.

Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette dlles aan
zin gasten voor. Terwill zi) aten, bleef hij bi) hen staan onder de boom.
Whaar is Sara uw vrouw? vroegen zij hem. Daan in de tent, antwoordde hil.
Toen zei een van hen: Tk kom over precies een jaar bi) u terug en dan zal
Uw Vrouw Sarq een zoon hebben.’ Uit Genesis hoofdstuk 18:-3 en 8-10

righeid P KiK

‘Ik SLAAP ‘s nachts, Maki,’ zegt hij. ‘Kom morgen maar
terug’ ‘Oké. Tabé!" Maki gaat op zoek naar een nacht-
vlinder. Even later wordt Kik wéér gepord, nu door zijn
muizenvriendjes. ‘Kik, HELLUP! roepen ze, ‘er zit een
MONSTERKIKKER onder het orgel! Hij heeft vuurrode
ogen, oranje klauwen, en we verstaan hem niet. Jaag
hem weg, Kik! Hij hoort hier niet!” Kik zegt sussend:
‘Dat is mijn neef Maki, uit een ver land. Een vrolijke
gast, hoor. Daar kun je gerust vrienden mee worden.
De muizen moeten er wél aan wennen. Ze zijn gewend
aan muisgrijs en muisbruin, en een klein beetje
kikkergroen. Maar een nieuwe kleurige vriend erbij,
dat is fijn. -

Jij vindt mij heel anders. Ik vind jou apart.

‘ We knikten en Klikten meteen vandf de start.

Ik ken nu jouw vriendschap in vreugde en smart.
Wi ziin elkaars gasten, van hart tot hart.

Tekster: Marjet de Johg
Texeringen: M. Jurrigns



