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Beste medeparochianen

Door Frank Weijers

Voor velen is het vaak een vast en persoonlijk ritueel
om bij het binnenkomen in de kerk eerst even naar
het Maria-altaar te gaan om een kaarsje op te steken.
En daar hebben we allemaal onze eigen reden
daarvoor. Uit dankbaarheid, voor sterkte, voor
bemoediging of voor troost. Een kaarsje wat we vaak
branden voor een ander. En waar kan dat beter bij de
Allerheiligste Moeder der Moeders? De Moeder bij wie
wij allen troost kunnen vinden en die er voor

iedereen is.

Maar ook thuis branden we vaak dat kaarsje, zeker in
deze tijd van het jaar als de dagen korter worden en
het weer ook langzaam omslaat. Vooral in deze
maanden is het vaak nat, grijs en mistroostig. We
maken het dan binnen of buiten sfeervol en gezellig
met wat verlichting en steken dan ook een kaarsje
aan. Een kaarsje wat vaak een beetje warmte en hoop
symboliseert. Een klein lichtje in de duisternis.

Maar waar het weer mistroostig is kan dat ook van
toepassing zijn op onze eigen gemoedstoestand. Net
als het weer kunnen wij somber of neerslachtig zijn.
Zeker in deze tijd als we met Allerzielen onze
overleden dierbaren gedenken. Mensen die er niet
meer zijn en wij erg missen. Een periode waarin we
meer dan ooit behoefte hebben aan warmte, liefde,
licht en troost. Ook dan kan een kaarsje, hoe klein ook,
veel betekenen. Het is een symbool dat we onze
dierbaren niet vergeten zijn, een verbinding met
iemand die afwezig is maar niet vergeten is en nog in
ons hart zit.

Allerzielen en een kaarsje. Een lichtje als herinnering
en troost. Troost wat wij ook vinden bij Maria en bij
elkaar. Maar laten wij ook troost vinden in de belofte
van Jezus. En al is het maar een klein vlammetje wat
ons troost geeft, in ons brand en doet herinneren, laat
dat vuur in ons nooit doven. Want elk vuur begint met
een klein vlammetje, een vonkje.

Namens de redactie wens ik u allen veel, troost kracht,
liefde en warmte in deze dagen.



Al (artificial intelligence) oftewel kunstmatige intelligentie.

Hadden we hier voor jaren geleden nog niets of bijna niets over
gehoord, tegenwoordig kun je er al haast niet meer aan ontkomen.
Zo kwam deze week in het nieuws dat jongeren bij financiéle vragen
(problemen) niet meer hun ouders raadplegen, maar het vragen aan
een Al-programma.

Kreeg je vorig jaar nog een antwoord via Google als je op het internet iets vroeg, nu is de eerste
reactie van Gemini (= Al machine van Google).

Al roept daarbij allerlei vragen op.

Wat zijn de kansen en uitdagingen van kunstmatige intelligentie (Al) vanuit katholiek (gelovig)
perspectief?

Waarvoor gebruik je wel of geen Al?

Kan ik bijvoorbeeld mijn preek laten schrijven door Al?

Het kan uiteraard, maar is het daarmee dan ook goed om te doen?

Het grote gevaar bij Al is dat het alles benaderd vanuit kennis en
niet vanuit inzicht, intuitie en liefdevolle verantwoordelijkheid. "Al
heeft geen hart, geen geweten." zei de Dominicanes Zr. Catharina
op een lezing over Al Zij pleitte in deze lezing voor een ethische
inzet van technologie die de menselijke persoon centraal stelt.
Volgens haar gaat het erom hoe we de techniek op een ethische
manier inzetten, zodat het bijdraagt aan een gezonde en
menselijke samenleving.

Hiermee raakt ze volgens mij een grote uitdaging aan voor de
komende tijd!

Hoe kunnen wij kunstmatige intelligentie op een gezonde en
verantwoorde manier gebruiken voor onze bezigheden, zonder daarbij voorbij te gaan aan het
menselijke verstand. Dat is een vraag die de komende tijd (jaren) steeds belangrijker gaat
worden.

Kortom een boeiend onderwerp, waar het laatste woord nog lang niet over geschreven is.

Paul Leferink

ADVENTSAC IE




Familiedag 28 september

Het is in onze parochie een goede gewoonte om na de vakantieperiode te beginnen met de
startzondag of zoals wij nu noemen familiezondag. Het thema dit jaar was: Ga je mee op
pelgrimstocht ?

In de afgelopen jaren is er veel veranderd in onze parochie en wij zijn er nog niet. Ik noem de
vorming van parochie Zuidelijk Flevoland en de Verkoop van Open Haven. Dus was dit een goed
moment om hierbij stil te staan. Stap voor stap werken beide parochies van Almere en Zeewolde
naar de vorming en samenwerking van een parochie Zuidelijke Flevoland. Dit proces krijgt in
goed overleg steeds meer inhoud. Naast het parochiebestuur zien wij nu ook de PCl samen
optrekken en wordt er gewerkt aan een gezamenlijk parochieblad

Dan naar de familiedag. Al vroeg deze zondag waren parochianen bezig met soep koken en
brengen. Daarnaast werden er broodjes gesmeerd en cake gesneden. Nu kon de goed
voorbereide viering beginnen. In het jubeljaar hadden wij een mooie aansluiting. Pelgrims van
hoop en pionieren in het komende jaar. Mooie teksten werden voorgelezen door jonge en
oudere parochianen. Daarnaast werden door ons koor mooie liederen gezongen met inhoud die
paste bij het thema. Alles samengevat een warme viering waarbij ieder op zijn manier zijn
vruchten kon plukken.

Na het gezamenlijk koffiedrinken waarbij vele parochianen aanwezig waren, wij hadden nog
nooit zoveel kannen koffie geschonken, was het tijd voor volgende programmapunt. Aan de
hand van een duidelijke videopresentatie kregen de parochianen een beeld wat ons in 2026 te
wachten staat. Aan de orde kwam. Hoe wordt de indeling van de vernieuwde Open Haven. Hoe
ziet onze kerkzaal er dan uit. Waar gaan wij kerken in 2026. Waar gaan wij onze spullen opslaan
het komende jaar. In een open gesprek werd er veel duidelijk en zijn er natuurlijk nog wel
onzekerheden in dit proces. Een conclusie is wel duidelijk wij moeten als parochianen vooral
gezamenlijk dit jaar doorkomen. Daarbij is de stip op de horizon belangrijk om die voor ogen te
houden. Als pelgrims van hoop gaan wij pionieren in 2026 en daarbij hebben wij vooral elkaars
steun nodig . Samen zijn wij deelparochie Sterre der Zee.

Hierna konden wij rustig napraten en gezamenlijk genieten van de verschillende soorten soep en
de broodjes. Dat het goed in de smaak viel bleek aan het einde van deze ochtend. ER was niets
over behalve een paar blaadjes sla. Als afsluiting werden de bloemen van de zieken dag nog
verdeeld en bij de mensen thuisbezorgd. Een mooie afsluiting van een echte familiedag.

Het bestuur van de locatie raad wil iedereen hartelijk bedanken voor zijn of haar bijdrage deze
dag. Dit geeft vertrouwen en inspiratie om het komende samen invulling te geven.

Het bestuur
Piet Verschure



We noemen uw naam

“Ik ben de verrijzenis en het leven.

Wie in Mij gelooft, zal leven

ook al is hij gestorven.

En ieder die leeft in geloof aan Mij,

zal in eeuwigheid niet sterven!” (Joh. 11, 25-26)

Lea Nollet - Klooster
89 jaar
T
Truus van der Linde — Ronnes
80 jaar
T
Rinus Goedbloed
80 jaar
t
Maria Jonk-Hauwert
71 jaar
T
Nel Buijsmans - Geboers
81 jaar
T
Jan Peters
91 jaar
T
Wil Joosten — Metz
78 jaar




11 november Dag van Ontmoeting en zorg voor elkaar
bij de parochie ‘Sterre der Zee".

Namens de commissie “ontmoetingsdag” worden alle ouderen en zieken met hun partner of
begeleider hiervoor uitgenodigd. Het thema is “Gastvrijheid "

Om 10.00 uur is er koffie met wat lekkers waarna om 10:30 uur een eucharistieviering volgt.
Tijdens de eucharistie viering wordt collecte gehouden voor de onkosten van deze dag.

Na de eucharistieviering van 10.30 uur is er gelegenheid voor een aperitief.
Daarna zal er een lunch en een ontspanningsmoment zijn.
Aan het einde van de dag is er gelegenheid tot zegen en handoplegging.

Schroom niet en geef u op voor 5 november bij:
Leonie van der Sluijs 06-36367372 / Ihhvandersluijs@gmail.com of
Tiny Schor 036-5223372 / 06- 18805549 / tinyschor@xmsnet.nl

Wij hopen u te mogen ontmoeten op dinsdag 11 november in Open Haven.
U bent van harte welkom.

Er is verpleegkundig zorg aanwezig. Heeft u dieetwensen dan kunt dit aangeven.
Qok als u vervoer nodig hebt kunt u dit kenbaar maken.
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Oproep: stream team zoekt streamer(s) e

Ons stream team bestaat nu uit 3 personen: Alex van der Zwet, Chris van Heuveln en
Monique Henkens. Tijdens vieringen (op zondag of andere momenten) zorgen we ervoor
dat parochianen die niet zelf naar de viering kunnen komen bv door ziekte of vakantie,
toch bij de parochie betrokken blijven en de viering via internet kunnen volgen. We horen
regelmatig dat het streamen waardevol is en gewaardeerd wordt. Daarom hopen we te
kunnen uitbreiden met 1 of 2 personen, waardoor iedereen ongeveer 1x per maand aan
de beurt is om te streamen: tijdens de Paas- en Kerstperiode is dat wat vaker. De indeling
is altijd in overleg van de wensen en mogelijkheden van eenieder.

Als u meer wil weten, hoe het gaat, kunt u altijd een keertje meekijken met 1 van ons en
natuurlijk krijgt u de nodige uitleg voordat u zelfstandig gaat streamen.

Lijkt het u leuk om 1x per maand, tijdens de viering te streamen, dan kunt u een bericht
sturen naar Monique Henken (m.henkens21@gmail.com) / N
@)



VOICE VIERT 40-JARIG JUBILEUM MET KERKDIENST EN REUNIE

Koor Voice Zeewolde bestaat dit jaar 40 jaar. Ooit zijn we begonnen als een jongerenkoor, wat
nu is uitgegroeid tot een prachtig volwassen koor. Om dit te vieren gaan wij, naast onze
jubileumconcerten in The Lux, ook nog een kerkviering opluisteren in Open Haven.

Hierbij zullen huidige en oud-koorleden in de kerkviering samen een koor vormen.

De viering is Oecumenisch, net als ons koor, waardoor iedereen welkom is.

Wij nodigen u graag uit om het jubileum met ons mee te vieren op
zaterdagavond 29 november a.s. om 19.30 uur in Open Haven.

VOICE ZEEWOLDE

LiNal
OF LIFE

OECUMENISCHE KERKVIERING
ZLATERDAGAVOND

29 NOVEMBER 2025

19.30 UUR - OPEN HAVEN




AGENDA

18 oktober t/m 26 oktober 2025 Herfstvakantie

9 november

11 november
15 november
29 november
14 december
14 december

19:00 uur 150e Taizé viering
Ontmoetingsdag

Vormselviering

19:30 uur Oecumenische viering mmv Voice
1e H. Communie

19:00 uur Taizé viering

20 december 2025 t/m 4 januari 2026 Kerstvakantie

25 december
4 januari

Hoogfeest van Kerstmis
Bijzondere viering tijdelijk vertrek uit Open Haven

Elke vrijdag van 10-12 uur Open kerk in Open Haven

Onderstaand staan de voorlopige verschijningsdata van het parochieblad voor 2025.
Tevens vindt u de uiterste inleverdatum indien u een copy voor het blad wenst in te leveren.

Uiterste inleverdatum copy Week van verschijnen

dinsdag 25 november 2025 8 december 2025 (kerstnummer en laatste

editie huidge vorm)

Rowwert Betoen
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WAT ZIE JIJ ERUIT! WAT IS
ER MET JE JAS GEBEURD?

ER 21T DAAR
EEN BEDELAAR EN
DIE HEB IK DE HELFT
YAN MIUN JAS GE.
SCHONKEN...

EVEN LATER..

.NET ALS SINT MAARTEN! / LUISTER,
‘T IS BETER DAT JE TERUG
ROMMERT. GAAT EN DIE MAN EEN
'N HALYE MANTEL TIENTJE GEEFT ZODAT HiJ

IS NOG WAT, MAAR EEN WEEL JASJE KAN
WAT KEEFT ZO'N KOPEN.
BEDELAAR NOU AAN

EEN HALF

DA'S GEBEURD,
ALLEEN HAD IK GEEN TIENTJE
DUS HEB IK "M DE WELFT VAN
EEN BRIEFJE VAN TWINTIG
GEGEVEN!




150e
Taizéviering
Zondag 9 november

19.00 uur
Open Haven

Taizé
Prayer

licht - rust - meditatie - zang
muzikale begeleiding van piano,hobo,dwarsfluit,gitaar.

U bent van harte welkom!

Een initiatief van de Protestante Gemeente Zeewolde

Een bijzondere mijlpaal: 150 vieringen vol inspiratie.

Vier op zondag 9 november om 19.00 uur in Kerkcentrum Open Haven deze 150e Taizé-viering
met ons mee!

Laat je raken door de verstillende kracht van Taizé-liederen. Een moment van bezinning, gebed en
verbondenheid. Samen vieren we in eenvoud, stilte en licht.

Met ruimte voor persoonlijke reflectie en gezamenlijke hoop. Muziek, stilte en gebed in een warme sfeer.
Onder muzikale begeleid van piano, hobo, dwarsfluit en gitaar.

Kom en beleef deze unieke viering met ons mee!
ledereen is van harte welkom.

Op zondag 14 december om 19.00 uur is de laatste Taize viering van dit jaar.
In 2026 starten we op een andere locatie. U hoort nog van ons waar dit zal zijn.

Werkgroep Taize viering.
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ULTNOPIGING VORMSELVIERING !

Pe afgelopen tijd hebben wij meegedaan met de vormselgroep.

we hebben met elkaar al een hele route afgelegd. we kwamen gereaeld bi)
elkaar. We werkten in ous werkboek. We hebben samen gelezen uit de bilbel en daarover
gepraat en gediscussicerd. Samen gegeten en geewommen, Opdrachten gedaan, En samen
gezellig en hard gewerkt. Voor pastor Paul bewaarden we steeds een heleboel (lastige)
vragew.

d, Samen
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Wij hebben inmiddels onze locatie ingesteld...;
Wij gaan wu zelf JA zegaen!

OP ZATERDAGAVOND 15 NOVEMBER
ONTVANGEN WIJ HET VORMSEL!

We nodigen alle parochianen it om hierbi) aanwezig) +e in want geloven doe je viet alleen!

Het THEMA dat we aekozen hebben is: (APS... Meer verklappen we nog niet. We
starten om 1430 uur. Tot dan!

Lorencio, Joost, WMarjolein, Nathalie en Svﬁa

! 2]
Cods gy g, Gelool: pad, Same
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zondag 2 november
10.00 uur

Woord en communieviering P. Leferink
Allerzielen

Lector: n.v.t.
Koster: G. van Mispelaar
Koffie: Fam. Verschure

zondag 9 november
10.00 uur

Woord en communieviering DOP
Kerkwijding van
St. Jan v. Lateranen

Lector: V. van der Helm
Koster: P. Wentzel
Koffie: V. Mul/F. v. Bakel

dinsdag 11 november Eucharistieviering
10.30 uur Ontmoetingsdag

R. Maas/
P. Leferink

Lector: n.v.t.
Koster: P. Wentzel
Koffie: Door Open Haven

zaterdag 15 november Vormselviering

10.00 uur P. Leferink

Mgr. Hendriks/

Lector: n.v.t.
Koster: P. Vale
Koffie: Fam. Seesing

zondag 23 november Woord en communieviering P. Leferink
10.00 uur Cecilia/ Christus Koning

Lector: C. Stoffels
Koster: R. Stepho
Koffie: Fam Thoen

zaterdag 29 november Oecumenische viering
19.30 uur 1e zondag van de Advent
mmv Voice in zaal PGZ

zondag 7 december
10.00 uur

Woord en communieviering P. Leferink
2e zondag van de Advent

zondag 14 december 1e H. Communie
10.00 uur 3e zondag van de Advent

F. Brigitha/
P. Leferink

Lector: n.v.t.
Koster: G. van Mispelaar
Koffie: Fam Verkleij

Lector: A. Marinic
Koster: P. Wentzel
Koffie: Fam Smit

Lector: C. Stoffels
Koster: P. Vale
Koffie: R. Huiden/T.v. Stokkom

Kinderopvang

Elke zondag kan er tijdens de viering gebruik gemaakt worden van kinderopvang. Wil je naar de
kerk, maar zijn de kinderen te klein om een uur stil te luisteren? Neem de mogelijkheid om ze naar
de opvang te brengen in Open Haven, ruimte rechts naast de toiletten. Ze zijn meer dan welkom!
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Gedenk mij en mijn vluchtig bestaan,
de nietige mens, door U geschapen.

Deze Bijbeltekstis ontleend aan de Niewws

Psalm 89,48




In memoriam

Maria Jonk-Hauwert - 71 jaar

Maria werd geboren op 2
mei 1954 in Emmeloord.
Samen met haar man Hans
kregen ze in 1986 een
boerderij toegewezen aan
' de Duikerweg in Zeewolde.
/ﬁl Hier groeiden hun 3
kinderen, Christa, Joost en
Susan, op. Kinderen die bij
haar op de eerste plaats kwamen. Ze toonde
altijd interesse in wat zij deden en later ook in
de kleinkinderen
Maria’s leven stond in het teken van zorg. Zorg
voor haar gezin, maar ook zorg voor anderen.
Nadat ze haar opleiding verzorging had
gevolgd in Harderwijk kwam ze te werken in de
verpleging. Later heeft ze nog vele jaren
gewerkt in het hospice in Ermelo.
Maria was iemand die positief in het leven stond,
bij haar was het glas altijd halfvol.
De laatste jaren stonden vaak in het teken van
haar ziekte, maar ook daar ging ze op een
positieve manier mee om.
Op haar rouwkaart stond te lezen:

"Zaaien groeien en bestaan,

door jou liefde is alles ontstaan.

Zorgzaam, oprecht en met een hart van goud,
ons leven is op jouw gebouwd.

Vechtend met al je levenskracht,

voor iedere nieuwe dag en nacht.

Warme liefde gaf jij ons veel,

Jan Peters - 91 jaar

Op 9 maart 1934 werd Jan geboren in
Amsterdam. Later kwam Jan te werken bij de
luchtmacht en volgden er samen met zijn
vrouw Jeanne vele verhuizingen. Ook naar
Duitsland. Samen kregen ze
twee kinderen.

De laatste jaren woonde hij
samen met zijn vrouw in
een appartement in
Zeewolde.

En waren trouwe bezoekers
van de kerkvieringen,
zolang de gezondheid dit
toeliet.

Jan was geen aanwezige man en zijn leven
stond steeds meer in het teken van de
mantelzorg voor zijn vrouw. Toen er bij hem dan
ook een ziekte werd geconstateerd wisten ze
dat dit ook gevolgen zou hebben voor haar.
Gelukkig heeft hij tot het laatst toe voor haar
kunnen zorgen. Ondanks zijn ziekte had Jan
geen pijn. Daardoor heeft hij tot het laatst toe
auto kunnen rijden en thuis kunnen zorgen
voor Jeanne.

Wij wensen alle nabestaanden van Maria Jonk en Jan Peters veel sterkte en
troost de komende tijd.

Gedoopt

Door het doopsel zijn in onze kerkgemeenschap opgenomen

Inge van Heerikhuize - 21 september 2025

14



Pelgrimeren

B ! Retraites en pelgrimstochten brengen ons terug naar onze innerlijk. Mensen
kiezen voor een bezinningsweek in Taizé of gaan te voet naar Santiago de

| Compostela. Jan Hein Blom en Leonie van der Sluis delen ervaringen en natuurlijk
kun je ook een vraag stellen. Het begint om 19:30 uur.

Een kopje thee of koffie staat voor je klaar. Kom je ook?

Datum: 4 november

Tijd: 19:30 uur
plaats: Open Haven (zaal Schokker) T <
Sprekers: I Z E

- Jan Hein Blom over Santiago de Compostela
- Leonie van der Sluis over Taizé

Kleding voor gevangenen

Matthelis 25:36 :
“Ik was naakt en u hebt Mij gekleed:; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik
was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen’”.

De gevangenen die vastzitten in de penitentiaire inrichting in Lelystad hebben onze
hulp nodig. Hulp in de vorm van herenkleding. Dat meldt Johan Bosboom, de
geestelijk verzorger die werkzaam is in deze gevangenis.

Er is specifiek behoefte aan winterkleding: T shirts, polo shirts, truien, (jogging)broeken, jassen, jacks
en trainingsjacks, (sport) schoenen en slippers maat 40 en groter, ondergoed en sokken (nieuw of zo
goed als nieuw).

Als diaconieén van de gezamenlijke kerken in Zeewolde houden we daarom een inzamelingsactie in
samenwerking met Stichting De Basisz. Kringloopwinkel De Basisz fungeert als inzamel- en
sorteerplaats.

Wij willen u graag vragen om herenkleding die nog goed, bruikbaar en schoon is en die u kunt
missen. Hierboven staat genoemd wat er precies nodig is. Het zou geweldig zijn als we weer zakken
vol kunnen gaan bezorgen bij de gevangenis in Lelystad.

We hebben drie zaterdagen gereserveerd om de kleding te brengen bij de Basisz,
namelijk: 25 oktober, 1 november en 8 november 2025.

U kunt de kleding in zakken doen, op de zakken s.v.p. vermelden: “ Pl Lelystad”.
De openingstijden voor inname van de kleding bij de Basisz is van 9.00 uur tot 15.00 uur.

Namens de IDPZ (Interkerkelijk Diaconaal Platform Zeewolde) en natuurlijk namens
de gevangenen in Lelystad willen we u hiervoor alvast hartelijk bedanken.
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Adventsactie 2025
Koester een kind, bouw mee aan morgen

Overal ter wereld groeien kinderen op die niet de kansen krijgen waar ze recht op hebben. Kwetsbare
kinderen die aan de zijlijn staan. Omdat ze anders zijn. Omdat hun familie in de marge leeft en omdat
iedere dag een strijd is om te overleven. De 60e Adventsactie-campagne staat stil bij deze kinderen.

Adventsactie vindt dat ieder kind een volwaardige plek in zijn of haar gemeenschap verdient. leder kind
doet ertoe en heeft het recht om mee te doen, om te leren, te groeien en bij te dragen. Daarom zet de
jaarlijkse Kerstactie van de Nederlandse katholieke gemeenschap zich in voor kinderen die nu nog
worden buitengesloten. Met lokale partners zorgt Adventsactie ervoor dat deze kinderen wél naar school
kunnen, dat zij wél medische zorg krijgen en dat ze wél kunnen meedoen in hun gemeenschap.

Wat doet Adventsactie?

Water en groente in Nicaragua

Gebrek aan water is een van de belangrijkste oorzaken van honger en ziekte
op het platteland van Chinandega, Nicaragua. De aanleg van een waterput
en moestuinen bij basisscholen helpt de gezondheid van kinderen - en hun
families! - verbeteren. En dat komt hun schoolprestaties natuurlijk ten
goede! Adventsactie steunt de aanleg van de waterput en moestuinen;
partner ADENOCH zorgt voor de uitvoering ter plaatse.

Onderwijs en begeleiding in Kameroen
In het straatarme noorden van Kameroen zijn nauwelijks voorzieningen voor kinderen met een beperking.
Ze worden bovendien vaak actief buitengesloten en blijven noodgedwongen thuis. Stichting Bethlehem
zorgt onder meer voor toegang tot onderwijs, voor medicatie, behandelingen en operaties en waar nodig
voor een prothese of rolstoel. Zo kunnen de kinderen volwaardig meedoen!

b, Scholing voor nomadenkinderen in India
24 InIndia leven 15 miljoen nomaden. De meesten zijn analfabeet en
hebben geen vast werk. Hun kinderen gaan nauwelijks naar

Tent is overbruggingsonderwijs in speciale scholingscentra; het
bereidt de kinderen voor op regulier onderwijs.

Maak van de 60e verjaardag van Adventsactie een groot feest!

U kunt ervoor zorgen dat Adventsactie de 60e verjaardag met zoveel
mogelijk kinderen kan vieren! Doe mee via de collecte in de kerk of
rechtstreeks op www.adventsactie.nl
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PCI Zuidelijk Flevoland

Bent u ziek, zwak, oud, gehandicapt, eenzaam of heeft u moeite de touwtjes aan elkaar
te knopen? De PCI biedt u een luisterend oor, verwijst u naar het juiste loket of kan u
financiele hulp bieden.

Heftige levensgebeurtenissen, zoals een scheiding, geboorte, overlijden, ziekte of
pensioen kunnen ook grote financiéle gevolgen hebben. Maar hoe vaak wordt er dan
daadwerkelijk om hulp aangeklopt bij de diaconie, de caritas of PCI? Veel mensen
ervaren een hoge drempel voordat ze daadwerkelijk om hulp vragen.

Voor hulpvragen in Almere en Zeewolde
kunnen mensen terecht bij de Parochiéle
Caritas Instelling (PCI). Per 1 januari 2025 is de
Parochiéle Caritasinstelling Zuidelijk Flevoland
te Almere en Zeewolde opgericht. Hierin
werken parochianen samen om mensen op
weg te helpen naar zelfredzaamheid of hen de
weg te wijzen naar professionele hulp.

Hulpaanvraag
Veel noodsituaties kunnen volkomen onverwacht opduiken zonder datiemand iets te
verwijten valt. Door samenwerking met deskundigen en vrijwilligers zowel binnen als

buiten de parochie kan veel werk worden verzet en veel nood worden verlicht. De PCI
kan natuurlijk niet alle problemen oplossen, maar door gezamenlijke inspanning kunnen
we een heel eind komen. Veel acute noodsituaties, waarbij iemand het water tot aan de
lippen staat, kunnen verlicht worden met een kleine schenking of lening.

Donaties

Daarvoor is geld nodig, maar ook menskracht: vrijwilligers die de mens in nood met raad
en daad kunnen bijstaan. ledere hulpvraag wordt beoordeeld door minimaal twee
mensen van de PCI. Hierbij wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de regels
omtrent integriteit, vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid. De penningmeester van de PCI
beheert zelf de bankrekeningen onder toezicht van het bisdom. Een paar maal per jaar
organiseert de PCl een diaconaal beraad met de andere diaconale werkgroepen.

Contact locatie Almere: pci@katholiekalmere.nl
Contact locatie Zeewolde: Wendy Marinic pci.rkzeewolde@gmail.com

Bankrekening Almere en Zeewolde: NL36 INGB 0008 2122 65
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Dat kan door:

Luxe houdbare levensmiddelen af te geven op vrijdag 19

december tussen 10.00 en 17.00 uur in Open Haven.
Een gift over te maken op

rekeningnummer
NL93 RABO 0110567129 tnv IDPZ
of scan de QR-code hiernaast.




Kerstpakkettenactie 2025

Rond kerst krijgt omzien naar een ander extra aandacht. Het duurt nog een aantal weken; de
commissie is er al druk mee bezig, maar dan is het weer zover. Gezelligheid en goede maaltijden.
Dit laatste is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zeker nu het nog steeds niet gemakkelijk is voor
heel veel mensen. Er zijn veel personen die op of rond het sociaal minimum moeten leven.

De pakketten zijn bedoeld voor gezinnen en alleenstaanden met een

minimuminkomen.

Echtscheiding, werkloosheid en schulden zorgen soms voor problemen. Maar ook langdurig zieken,
gehandicapten kunnen door een stapeling van zorgkosten in de problemen komen.

Voor deze mensen willen afgevaardigden van alle kerken van Zeewolde een

kerstpakkettenactie houden. Wij hopen ruim 300 adressen te kunnen verblijden

met een kerstpakket. Maar dit kunnen wij als commissie niet alleen. Daarom vragen wij uw hulp om
ook in deze nog steeds moeilijke periode naar Open Haven te komen om uw

gaven te brengen. Dit kan op

Vrijdag 19 december 2025 tussen 10 en 17 uur Kerkcentrum Open Haven

Als commissie laten we de keuze van producten aan u zelf over, alles is welkom. Maar in het
kerstpakket zou het mooi zijn als er levensmiddelen in zitten die wat langer houdbaar zijn en/of bij
een feestelijke maaltijd horen; die de kerstdagen een extra feestelijk tintje geven.

Het zou fijn zijn als u dat zo veel mogelijk in uw gedachten houdt wanneer u

voor de kerstpakkettenactie boodschappen gaat doen. Breng uw producten naar Open Haven, u
kunt gelijk zien hoeveel tassen er klaar staan en hoeveel mensen er mee bezig zijn.

Als u liever een financiéle bijdrage wilt geven, kan dit natuurlijk ook. Daarvan worden de
kerstbroden gekocht bij de plaatselijke bakker om dat in alle pakketten te doen. Mocht er
voldoende geld binnenkomen; dan kunnen we ook nog een vlees of vis bon toevoegen aan de
pakketten. Dat wordt altijd zeer gewaardeerd. U kunt uw financiéle bijdrage overmaken op:

Bankrekeningnummer NL93 RABO 0110567129 ten name van IDPZ
Graag onder vermelding van “Kerstactie 2025"

Wij hopen met uw inbreng, namens alle kerken in Zeewolde, gevarieerde
kerstpakketten te kunnen maken. Dit om de minder bedeelde mede-inwoners
van Zeewolde tijdens de feestdagen niet te vergeten. De mensen die zo'n pakket
mogen ontvangen zijn heel erg dankbaar; het straalt van hun gezichten af. En
daar doen we het voor.

Mogen wij, evenals voorgaande jaren, weer op uw steun rekenen?
Alvast onze hartelijke dank.

Namens de kerstpakkettencommissie,
Tiny Schor, Kogge 3,
tel. 06-18805549




Theatervoorstelling: Schreeuw in de Ruimte

Schreeuw in de ruimte is gemaakt en wordt gespeeld door moeders in armoede. Sterke vrouwen die elke
dag strijden om hun gezin overeind, gezond en bijeen te houden. Meestal zwijgen zij over de pijn en
moeite die dit kost. Maar met de voorstelling doorbreken zij hun stilte. ‘Schreeuw in de ruimte’ is een
prachtige, intieme voorstelling die je kennis laat maken met hun leven. En oproept tot solidariteit.

THEATERVOORSTELLING

Schreeuw In de ruimte

MOEDERS DOORBREKEN DE STILTE

1 OKTOBER 20.00 UUR
NHUIS HAARLEM, VAN EGMONDSTRAAT 7

: CARITAS(®BISDOMHAARLEM-AMSTERDAM.NL

o Joseph Wresinski
2 Cultuur Stichting

De Joseph Wresinski Cultuur Stichting maakt hoogwaardige Theater en Muziekprodukties onder het credo
‘cultuur als wapen tegen armoede’ Ervaringsdeskundigen in armoede werken hierbij samen met ervaren
theatermakers en muzikanten. Met de voorstellingen wordt op creatieve en poetische wijze inzichtelijk en
invoelbaar gemaakt hoe armoede in onze maatschappij menselijke waardigheid aantast. Onderliggende
mechanismen worden blootgelegd.

Het credo ‘cultuur als wapen tegen armoede’ is in het leven geroepen door onze naamgever Joseph
Wresinski. Hij was oprichter van de internationale beweging tegen armoede en uitsluiting de ‘Vierde
Wereld Beweging’ Samen creéren, samen werken en samen zijn vormen de essentie van deze unieke
benadering in de strijd tegen armoede.

Wij brengen het theater naar vele plaatsen in het land. De speelplekken, zij het buurthuizen, kerken,
gymzalen of theaters zijn altijd gratis toegankelijk voor iedereen, in de eerste plaats natuurlijk voor de
armsten zelf.
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Horizontaal

1 Monotheistische religie 10 Grote uil 11 Open plek in een bos
12 Symbool voor neodymium 13 Nummer (afk.) 14 Schrijver
van 'De drie musketiers' (1802-1870) 15 Oosters hoofddeksel
17 Insect 18 Een zekere 19 Stad in Italié 20 Bisdom van de
Nederlandse rooms-katholieke kerkprovincie 22 Plaaggeest
24 Wiel 25 Loofboom 26 Islamitische geestelijke 28 Middag
31 Durf 33 Zacht en vettig 36 Deel van India 37 Dier dat in de
Hebreeuwse Bijbel vaak geofferd wordt 39 Hooghartige
houding 40 Effen 41 Dans van Chubby Checker 42 Niet verder
dan 44 Kunsttaal zoals Esperanto 45 Perfecte opslag bij volley-
bal of tennis 46 Punctueel 48 Namelijk (afk.) 50 Symbool voor
titaan 51 Lof die iemand toekomt 52 Aantal vruchten van de
Heilige Geest volgens Galaten 5:22-23 54 Omhoog.

Verticaal

1 Geloofsbelijdenis 2 Thans 3 Symbool voor rodium 4 Positief
geladen deeltje 5 Europeaan 6 Goudland 7 Uitroep 8 Half
slapen 9 Het hartstochtelijk streven naar een persoonlijke
vereniging van de ziel met God 16 Savannedier 21 Woensdag
5 november 2025 23 Voor de middag (Lat. afk.) 27 Chinese
leider (1893-1976) 29 Loofboom 30 Streng godsdienstig 31 De
zee betreffend 32 Onderscheiding 34 Eiland in de Middelland-
se Zee 35 Voedsel 36 Zoals de Oude Kerk in Amsterdam of de
Grote 5Sint-Laurenskerk in Alkmaar 38 Onze-Lieve-Vrouw
43 Groep van acht musici 47 Voorkeur 49 Hit van The Cats
53 Internetextensie van Griekenland.

Oplossing volgt in volgende parochieblad

Z> L0 Z_rl'l7<—_§rn

—|mm O|=|0/ 0w o|oal- wmma

Oplossing puzzel jaargang 8
nummer 6
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Ter inspiratie - column

WEES DANKBAAR
VOOR HET GOEDE

et is een foto die me dierbaar is geworden. Een
stilleven van een avond in de zomer die al lang
weer achter ons ligt. Een benedenwoning in
de Watergraafsmeer van Amsterdam, met heel
weinig ruimte. En toch hebben daar vijf zoons
en vier dochters met hun vader en moeder gewoond. Heel
rijk hadden ze het niet, want de slagerszaak was opgedoekt.
Vader kon niet meer alles vanwege zijn gezondheid. Moe-
der moest vaak bijspringen, in de klusjes buiten de deur,
om wat centen bij te verdienen. Maar niemand klaagde,
ook niet over het kleine huisje. De vijf zonen sliepen op
een kleine kamer, de vier dochters ook. Hier was geluk
heel lang heel gewoon, ook toen vader veel te jong ging
sterven. Moeder is langer alleen geweest dan getrouwd
met haar dierbare man. Maar nooit zat ze bij de pakken
neer. De zonen en dochters liepen weg met moeder, want
iedere zondag tot haar dood kwamen ze allen langs om
bij te praten en gekheid te maken. Alles werd anders deze
zomer toen moeder tegen de zon in moest kijken en hard
op straat viel. Toen werd me gevraagd om bij haar te bid-
den, in de slaapkamer van die kleine benedenwoning. De
kinderen om haar heen, zestigers en zeventigers, ik zelf op
de rand van haar bed. Ze nam zelf het woord en bedankte
iedere zoon en dochter. Ze wilde naar haar man toe in de
hemel en ze was dankbaar voor alles wat ze ontvangen had.
Van de kinderen maar zeker ook van God. Zo deelde ze de
communie in stukjes aan haar kinderen, om te danken. Toen
iedereen weg was, zat ik daar nog met haar. Ze hield mijn
handen vast, samen biddend uit dankbaarheid. Een dochter
nam van dat moment een foto en stuurde die later toe. Als
een dag soms niet brengt wat ik ervan gehoopt had, zoek ik
de foto op en weet ik weer wat deze oude vrouw me leerde:
wees dankbaar voor wat er wel goed is gegaan. ®




Leden Parochiebestuur, locatieraden en contactpersonen

PAROCHIEBESTUUR PAROCHIE
ZUIDELLUK FLEVOLAND

Franklin Brigitha (Pastoor en Voorzitter)
M: 0629180245
pastoor@katholiekzfl.nl

Ria Pol (penningmeester)
M: 0610418312
penningmeester@katholiekzfl.nl

Bernadette Geurts (secretaris)
M: 0612891763
Secretaris@katholiekzfl.nl

Elselies Verkleij (bestuurslid)
M: 0652417137
El.verkleij@planet.nl

LOCATIERAAD SINT BONIFATIUS,
ALMERE

Franklin Brigitha (Pastoor)
M: 0629180245
pastoor@katholiekzfl.nl

Ria Pol (penningmeester)
M: 0610418312
penningmeester@katholiekalmere.nl

Bernadette Geurts (secretaris)
M: 0612891763
Secretaris@katholiekalmere.nl

David Dewdath (Lid, Catechese)
M: 0624620390
david.dewdath@gmail.com

Harry Hondeman (Lid, Diaconie)
M: 0644309431
harry@hondeman.net

Jorgen Veenhoven (Lid, Beheer)
M: 0622549856
jorgen.veenhoven@gmail.com

LOCATIERAAD STERRE DER ZEE
ZEEWOLDE

Paul Leferink (Pastor)
M: 0365310924
Pastor.rkzeewolde@gmail.com

Piet Verschure (voorzitter)

M: 0657209483
pamverschure@kpnmail.nl
Parochiebestuur.rkzeewolde@gmail.com

Henk Meijer (penningmeester)

M: 0612996958

hfmmeijer@gmail.com
Penningmeester.rkzeewolde@gmail.com

Janneke den Brok (secretaris)

M: 0653334897

j-denbrok@live.nl
Secretaris.rkzeewolde@gmail.com
Communiegroep.zeewolde@gmail.com

Lia van Brakel (lid)
M: 0624328822
liavbrakel@gmail.com

Gert Jan van Dongen (lid)
M: 0651231958
vandongengertjan@gmail.com

STERRE DER ZIEE

Parochie Sterre der Zee
Kerkplein 8
3891 ED ZEEWOLDE

Pastor

pastor PJ.M. (Paul) Leferink

tel: 036 — 5310924 (bereikbaar iedere
werkdag, behalve op maandag)

Pastoraal team

pastor:

Paul Leferink
pastor.rkzeewolde@gmail.com
pastoraal begeleiders:

Mw. L. (Lia) van Brakel

Dhr. H.EM. (Henk) Meijer

Ledenadministratie
Mw. V. (Veerle) van der Helm
email: leden.rkzeewolde@gmail.com

Liturgie
Dhr. G..M. (Gert-Jan) van Dongen
tel: 036 - 5228807

Diaconie

Mevr. W. (Wendy) Marinic

tel: 06-16298544.,

e-mail: pci.rkzeewolde@gmail.com

Catechese
Mevr. A.A.M. (Angenita) Gieling- van Wijk
tel: 06-81315903

Bezoekgroep - omzien naar elkaar
Mevr. L. ( Leonie) vd Sluijs

tel: 06-36367372
e-mail: Ihhvandersluijs@gmail.com

Vervoer naar / van de kerk
Dhr. A. (Adrie) Koning

tel: 06 48905946 (min 24 uur van
tevoren)

Codrdinatie kosters
Dhr. G.B. (Gerard) van Mispelaar
tel: 036 - 5221122

Katholiek Onderwijs Zeewolde
Vacant

Parochiele Caritas Instelling (PCl)
Mw. W. (Wendy) Marinic

tel: 06-16298544.

e-mail: pci.rkzeewolde@gmail.com
Bankrek. PCI IBAN:
NL74ABNA0430701926

Bankrekening parochie
Rabobank Flevoland,

IBAN: NLO7RABO0112557856
Ook voor uw vrijwillige bijdrage

Kerkcentrum Open Haven
036-5222255,

E-mail: info@openhaven.nl
Binnenlopen: maandag tm vrijdag
open van 9tot 12 uur.

ledere vrijdagmorgen: koffieochtend,
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Het jongerenkoor studeert een prachtig lied in: Ave
Maria Gratia Plena. De taal is Latijn! De meisjes zingen
hemels mooi en de jongens de tweede stem. Onder
het gordijn verstopt zitten de muisjes te luisteren, nou
ja, ze wachten vooral op de pauze. Ineens tikt dirigent
John af. Hij vraagt: “Wie weet waar dit lied over gaat?”
Het wordt stil. “Over MARIA,” grijnst Jakob. “Ja hooor”
joelen de anderen, “slimbooo!”. Want Maria kennen
ze: de moeder van Jezus. Mandy steekt haar vinger op:
“En over GRATIA - maar wie dat is weet ik niet!” “Een
engel denk ik!” roept Ferry. Dirigent John draait een

pirouetje. “Bijna goed!” zegt hij, “Er hoort inderdaad
een engel bij, maar die heet GABRIEL!” Gabriél en

Het was in haar bego
God
Nu zit haar zoon te sp

i ge hoord.
tpijn

o, dat zijn leven kort zal zijn.

want ze weet uit de prof

Uit de Bijbel

Toen zei Maria: Tk geef dlle eer qan God.

Lk juich voor hem, hij is mijn redder

Hi) koos mij uit, mi), een heel gewooh meisje.
Nu zal iedereen over mij zeggen: 'Zij is gezegend.’

Want God, die machtig is en heilig, heeft iets geweldigs met mij gedaah.
Aan mensen die naar hem luisteren, geeft hij ziin liefde, nu en oltijd.

Lucas 1:40=50 Vef‘{qﬁﬂg BGT

Maria

“K-Kerstmis?” probeert Mandy. “Yes!” juicht John,
“Het is de aankondiging van de geboorte van Jezus. De
engel zegt hier: Gegroet Maria, vol van genade! Gratia
betekent genade. En Plena is vol.” Jakob roept: “Dat
bidt mijn oma altijd: Weesgegroet, Maria, vol van
genade!” “De Heer is met u!” roept een ander. En dan
vallen nog meer stemmen in: “... Gij zijt de gezegende
onder de vrouwen!” De dirigent glundert. “Mooi zeg,
dan hebben jullie het halve lied al vertaald!” Ze
puzzelen samen op de rest van de Latijnse woorden.
Het is best moeilijk. Maar één woord is gelukkig
gewoen. Maria. Dat verstaat iedereen. En de muizen?
Die verheugen zich op de pauze, want dan zijn er altijd
KOEKIES. Koekjes met ‘MARIA’ erop.

Teksten:
Marjet de Jong
Tekeningen:

M. Jurrigns



